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Atalet Partisi 
Anayasa'ya Karşı suç işlemiştir 


Türkiye İşçi Partisi Merkez Yürütme Kurulu son tecavüz olayını görüşmek üzere Genel Başkanın davetiyle 23.2.1968 günü olağanüstü toplanmıştır. Toplantı sonunda yayınlanan bildiri aşağıdadır : 


dalet Partisi suçludur. Anayasaya karşı, demokrasiye karşı suç işlemiştir. Kendi hükümet üyelerinin tahrikiyle Grubumuza karşı girişilen son saldırı, sucluluklarının kesin belgesidir. Böyle bir partinin halen iktidarda olması memleketimiz için gerçekten talihsizliktir. 


Ç imdi suçluluklarını örtmenin telâşi içinde Partimize karşı tahkikat açıldığı söylentilerini, yaymaktadırlar. Bütün bunlar tamamen yalandır, iftiradır. Partimize karşı Başsavcılıkça girişilmiş herhangi bir tahkikat yoktur, olmamıştır. Bu konuda Türkiye İşçi Partisine hiçbir tebligat yapılmamıştır. Bu iddialar her seçim arifesinde ileri sürülmüş; kamu oyu aldatılarak Partimizin seçim şansını kırma yoluna gidilmek istenmiştir. Ellerinde gerçekten delil olsaydı, kendileri Hükümet olarak, veya AP. Olarak dava açma yoluna giderlerdi. Siyasi Partiler Kanunu bu yetkiyi tanımıştır. Ama onlar bunu yapmamışlardır; yapamamışlardır. Yaptıkları takdirde sonucun suratlarına bir tokat gibi çcarpacağım bilmektedirler. 


B ütün bu tertip ve iftiralar, bu düzmece oyunların Türkiye İşçi Partisine yöneltilmesi ve yalnız Partimizin hedef alınması boşuna değildir. Çünkü Türkiye İşci Partisi temsil ettikleri ağa - komprador takımına en kesin şekilde karşı çıkan tek partidir. Çünkü Türkiye İşçi Partisi toprak reformunu yapacak, dış ticareti, bankacılığı, sigortacılığı (omillileştirecek; efendileri Amerikan emperyalistlerini Türk topraklarından dışarı atacaktır. 
Anayasa dışı bu bozuk sömürü o düzenine son verecek; emekçi halkın ilk defa yüzü gülecektir. Şimdiye kadar sürdürdükleri talan, yağma devri son bulacaktır. Telâşları bundandır. 


F akat cırpınmaları boşunadır. Attıkları her adım onları biraz daha batağa sürüklemekte, emekçi halkımızı daha çok bilinelendirmektedir. Türkiye'de demokratik düzene ve Anayasamıza karşı girişilen bu oyunlar sökmeyecektir. 


Bu bozuk düzen mutlaka değişecektir. 


Nihat SARGIN 
GENEL SEKRETER 


..EEEERAEEAEEEEREEEEAEEEAEENANUEEEAUAEUUUUUUEEUAEEEEEEEEREREREEEREEERERERAEEREREEEEERANAAAAAAAAAAASAEEEYAKEEAEEEAEAAAEAENA, 


A 


© Aybar: 


«Selamet yolu demokratik yoldur» 


T.İ.P. GURUBU ADINA MEH- 
MET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın miletvekilleri, dün gece geç vakit bu Meclis, çok üzücü hadiselere sahne oldu. Meclislerin hayatında fırtınalı günler olabilir. Bizim zaviyemizden endişe verici olan, tehlikeli olan olayların hazırlıklı olarak buraya getirilmiş olmasıdır, 


Kesin olarak bir hususa kârar vermek durumundayız. Türkiye'de demokratik rejim yürüyecek midir, yürümiyecek midir? Bu gibi zorlamalarla memleketimizde demokratik rejimin yürümesi ihtimalleri hergün biraz daha azalır, bunu hepimizin 

= iyice bilmesi lâzımdır. 


Ne olmuştur dün akşam? Dün Za akşam bu kürsüden partizan olmair makamı işga eden zat partizanca davranmış ve Meclis'te Anayasa teminatı altında bulunan ve Milli iradenin bir kısmını temsil eden bir partiye, haksız ve düzme vesikalarla hücum etmiştir. Kendi grupunu tahrik etmiştir ve burada o sırada yedi sekiz kişi ile temsil edilen bir partiye büyük bir kalabalığın hücum ötmesi ve arkadaşlarımıza canavarcasına saldırmasına vesile vermiştir. Halbu- ki Sayın İçişleri Bakanının işgal ettiği mevki bunların üstünde olmak 

= icabeder. İçişleri Bakanı hükümeti temsil etmektedir. Hükümet, Başkanrniın ağzından her zaman tekrarlandığı gibi Türkiye'de söz hürriyetini, kanunları, hakkı koruduğunu ifade eden ve esasen vazifesi de bu olan bir heyettir. 


NE HUKUK DEVLETİ VARDIR, 
NE DE TEMEL HAK 


Şimdi dünkü olaylar muvacehesinde Türkiye'de halen, bugün demokratik dütenin yürürlükte olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Demokratik düzen dünkü hadiselerle bağdaşmaz. Demokratik düzen zoru reddeden, ref'eden bir düzendir. Beğgenmediğiniz, hoşlanmadığınız, fikre tahammül etme ve fikir alanında 


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20 Şubat 1968 Salı günü sabah saat 02'de Millet Meclisinde meydana gelen vahim olaylardan sonra ayni gün saat 10- da toplanan Millet Meclisinde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Mehmet Ali Aybar, bir konuşma yapmıştır. Genel Başkan Aybar'ın konuşmasını Mec lis zabıtlarından alarak aynen yayınlıyoruz. 


— m 


tartışma düzenidir. Yoksa burada se 


kiz kişiyi zorla Meclisten çıkarmak: 


için 200 kişinin saldırmasına demokratik düzen ismi verilmez. 


Sayın Milletvekileri, bu şartlar altında Türkiye'de ne hukuk devleti vardır şu anda, ne temel hak ve hürriyetler vardır, ne de kişi emniyeti, masunluğu vardır. Bunu açıkça ifade etmemiz lâzımdır. Burada böyle saldıracaksınız, kaba kuvvet kullanacaksınız ve çıkıp yarın gazetelere, radyolara. beyanat vereceksiniz, biz memlekette fikir hürriyetini istiyoruz diyeceksiniz „arkadaşlar bu samimiyetle bağdaşmayan bir durumdur. Yalnız ahlâk plânında, mahiyeti ahlâk plânında değerlendirilen bu durumdan da ibâret değildir. 


den üstündür, bir kere faşizme kadurmak 


yıldıktan sonra bir yerde mümkün değildir ve bu sathı mayil üzerinde faşist idareler birbirlerini tasfiye etmek Suretiyle memleketi çok karanlık akibetlere doğru sürük lerler. 


Sayın milletvekileri, bugünkü şartlar altında samimi olarak içtenlikle demokratik düzeni yürütmekle hepimiz mükellefiz. Demokratik düzenin yürütülmesi her türlü şaibe- nin dışında tutulmahdiır. Bu yalnız dilimiz ile demokrasiden yana Ols duğumuzu ifade etmek şeklinde tecelli etmez. Bir İçişleri Bakanı gerçeğe uymadığını bildiği bir takım belgeleri burada gerçekmiş gibi ifade eder ve grupunu bir partiye kar- 


Memleketimizin, yurdumuzun bütün şı kışkırtırsa bu düzen kişinin, par- 


ikri cereyanın mümessiliği vardır bu sözler- de. Arkadaşlar, Türkiye'de zorbalık hiç kimseye faydalı ve yararlı olma mıştır, olamaz. Yalnız Türkiye'de de gil, hiç bir yerde olamaz. Hele zor hareketlerinin hukuk kılıfına büründürülmesi ise bugün artık kimseyi aldatmaz, aldatamaz. 


Dünkü manzaradan sonra iktidar partisi mensuplarının fikir hürriyetinden yana olduklarını, demokratik düzenden yana olduklarını söylemeleri hiç kimseyi inandırmaz, hatta kendi taraftarlarını bile itandırmaz. Demokratik düzende fikir ihtilâfı olmazsa, zaten o düzen demokratik düzen değildir. Demokratik düzende bir sağ kanat bir sol kanat bulunmazsa yani sermayeyi temsil edenlerle emeği temsil edenler karşı karşıya bulunmazsa bu sınıfların menfaatleri burada barış içinde, Anayasa teminatı altında fikirlerini ifade etmek imkânlarını bulamazlarsa bu rejimin adı demokrasi değil, bu rejimin adı düpedüz fasizm olur. Faşizm yalınız zannedildiği gibi üniformalı rejimler değildir; fasizmin türlü tezahürleri vardır. İşte bövle de faşizm olur. 
Meclis'i çok partili olduğu halde azımlığa hayat hakkı tanınmayan bir ortam faşist bir ortamdır. Ama el el- 


tilerin ve siyasi akımların teminatı bulunduğu bir düzen vasfını kaybe- der. 


Arkadaşlar, Anayasamiz partileri demokratik düzenin vazgeçilmez unsurları saymıştır. Bir partiyi zor kuvvetiyle Meclisten yahut da mem leketten sürüp atmaya kalkmak, Anayasayı temelinden, demokratik Anayasayı temelinden torpilemekten başka bir mana taşımaz. Çünkü Anayasamız bütün partileri, büyük küçük bütün partileri demokratik düzenin vaz geçilmez unsurları tanıdığına göre bu partilerden bir tanesini, iki tanesini zor kullanmak suretiyle teb'it etmek haddizatında birçok partilerden kurulmuş ve her biri o düzenin vazgeçilmez unsuru olarak, Anayasaca böyle telakki edilmiş, o unsurlardan birini yok etmek anlamını taşıyacağı için hiç şüp he etmeyiniz ki o bizatihi demokrasinin tahribidir. 


MİTİNG YAPMAK HERKESİN HAKKIDIR 


Uzun zamandır dinliyoruz; iktidar partisi partimiz aleyhinde deliller topladığını ifade ediyor: Her seferinde delil diye ortaya çıkardıkları şeyler, bizim en tabii haklarımızın istimalinden ibaret. Doğuda miting-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Jere katılmışlar. Katılırlar var. Doğulu vatandaşlarımızın da miting yapmak haklarıdır. 


Ne söylemiş TİP'liler? Doğu meselesine bir zaviyeden bakmışlar ve o zaviyeden demişler ki: «Doğu meselesi, her şeyden evvel Türkiye'de bu bozuk düzenin değiştirilmesi meselesidir. Bir istismar meselesidir. 
Doğulu vatandaşla Batılı vatandaşımız aynı istismar çarkı içindedir. 
Ve doğudaki mahrumiyet bölgesine muadil olarak en mamur şehirlerimizde de mahrumiyet bölgeleri vardır. Binaenaleyh bu düzenin değiştirilmesi için emekçi vatandaşlarımız, doğulu batılı elele vermelidir.» 
demiş ve her hâl-ü kârda ve her şartta tekrar etmiştir. Biz Doğu me- 
:selesini Anayasanın 3'ncü maddesi ışığında yani Türkiye'nin milleti ve ülkesi ile bölünmezliği prensibinden hareket ederek 12'nci maddesinin emirlerinin yerine getirilmesi şeklinde anlıyoruz diye söylemiş, tekrar etmiş ve bundan başka bir şey söylememiş. Tekrar ediyorum; Doğuda mitinglere katılmak en tabii hakkımız ve Doğu probleminin çözülmesi için görüşlerimizi ifade etmek en ta bii hakkımız olduğu gibi doğulu vatandaşlarımızın miting—yapmak da en tabii hakları. 


ÖMRÜMÜZÜN SONUNA KADAR 


Bunun dışında bize tevcih edilen ittihamlar ne? 


«Efendim sizin bir takım gizli maksatlarınız var» Yok arkadaşlar Bunu söyleyenler de biliyor ki bizim gizli maksadımız yok. Biz gayet açık olarak Türkiye'de nizamın değiştirilmesini o istiyoruz, bu bozuk düzenin. Ne yapmak suretiyle? Teprak reformu yapılması suretiyle, dış ticaretin, bankacılığın, sigortacılığın millileştirilmesi suretiyle, gelir dağılımının adil bir şekilde yeniden ian zimi suretiyle ve memleketin bizlı sanayileşmesi suretiyle değiştirilmesini istiyoruz, kararlıyız, bunu da ömrümüzün sonuna kadar müdafaa edeceğiz ve gerçekleştirmek yolunda uğraşacağız. (TİP sıralarından alkışlar). 


Biz Türkiye'de sosyalizmin, halk kitlelerinin uyarılması, uyandırılması suretiyle yerleştirileceğine samimiyetle inanmış insanlarız. Bütün çabamız o; parti kurulduğundan beri buna sarfı gayret ettik. Gizli maksatlarımız olsa başka türlü çalışmamız lâzım Yok böyle bir şey... 


«Efendim, siz antiemperyalistsiniz» evet, antiemperyalistiz. NA-TO'ya karşıyız, ikili anlaşmalara karşıyız, Türkiyenin kurtuluşunu bü yolda görüyoruz. Bu da samimiyetle inancımız. Bunu istemek de demokratik bir düzende en tabi hakkımız, bunun için biz bu Meclisteyiz. Şimdi çıkıp bir takım vesikalar toplayip, sözde vekikalar, «efendim Rohakları. 


maya gittiniz» deniliyor. Gizli gitmedik efendim, Romaya iki arkadaşımızı açıkça yolladık; antiemperyalist bir toplantıya katılmaları için yolladık. «Komünist toplantısı...» 
Değildir efendim, bakın şimdi teşkil ediliyor komünist toplantısı... Onlara zaten komünist olmayanlar girmez. 


HİÇ BİR PARTİ İLE 
İLİŞKİMİZ YOKTUR. 


Bu, batının geniş demokratik ka nadı içinde olan partilerin toplantsı idi ve biz buraya katılmakta memleketimiz için menfaat umduk. 
Akdeniz'in mukadderatı görüşülen bir yerde, Türkiye'den de bir söz, ses bulunsun dedik ve Akdeniz'den bütün yabancı kuvvetlerin çıkarılması mevzuunda toplandı bu konferans. Kıbrıs meselesi de bu konferansın gündemindedir, biz buraya gittik. İçişleri Bakanının meseleyi bilmediğini sanmıyoruz, meseleyi elbette ki bilir, elerinde o kadar istihbarat imkânları var. Meselâ Içişleri Bakanının, bir Baas Partisinin Komünizmle hiçbir ilgisi olmadığını bilmemesine ihtimal yoktur. Baas partisi; tavsif etmeyelim nasıl bir parti olduğunu... Ama herhalde komünist partisi değildir, bunu da İçiş leri pekâla bilir. TİP'nin Baas partisiyle bir münasebeti ilişkisi oldugunu söylerler. Yoktur arkadaşlar, bilir olmadığını... Ama biz isteriz ki, bütün Arap ülkeleriyle, bu ülkelerin sosyalist ve milli kurtuluş hareketlerini de kendi tecrübelörimizi-onlara anlatalım, onlarin tecrübelerinden de biz bilgi edinelim, bunu is- 


teriz. Partimiz biraz daha geliştiği ` 


zaman bu yola da gideceğiz. Bu da bizim en tabii hakkımız ve bunda Türkiye'nin de menfaati bulunduğuna kaniyiz. Şimdi arkadaşlar, bun ları ele alıp, partiyi suçlamak, hem ağır suçlamak ve ondan sonra bu memlekette demokrasinin savunucusuyuz, demek... Bu, ciddiyetle bağdaşmayacak bir tutumdur. Üstelik bu gibi hareketlerin, mahkemeleri etkilemek; efkârı umumiyeyi etkilemek, seçim arifesinde seçimi muallel kılacak mahiyette fiiler olduğunu da biliyoruz. Şimdiden önümüzde yapılacak seçimlerin  meşruiyetine gölge düşmüştür bu hareektlerle. Hiç şüphe etmiyelim, gölge düşmüştür... 
Bırakalım Seçim Kanununun tâdila— tını filân, sırf bununla. Vatandaşın yüzde 3 oranında oy 'verdiği insanları kaba kuvvetle bu meclisten dişarı atmak istiyorlar ve sonra tekrar seçime gideceğiz... Nasıl olur? Vatandaştan oy alarak gelmiş efendim. 
Milli bakiye... Milli bakiye, vatan- 


Aybar'ın konuşması 


daşın oyu “demek değil mi? Yüzde 
3 Oy almışız, yüzde 3 sandalyemiz 
var burada. Şimdi diyor ki, bir daha seçime gideceğiz efendim. E ne yüzle deriz bunu? Yüzde 3 oy almış bir partiye böyle muameleyi reva gören bir hey'et, bir daha seçimle yenilenecekmiş... Bunun bir manası olur mu, ciddiyetle kabili telif midir? 


SELAMET YOLU DEMOKRATİK YOLDUR 


Arkadaşlar, birbirimizi aldatmayalım. Bu oyun devam etmez. Vatandaşı gözü kapalı sanmayınız. Vatandaşın gözü açılmaktadır, sefalet insanların gözünü çok çabuk açar ve biz başında bu vatandaşın önün- 


‘de hakikatleri kendisine söylemekle 


kendimizi vazifeli bilen, kendimizi bu uğura adamış insanlarız. Bu yoldan dönmeyiz, bu da iyi bilinsin. Onun için demokratik düzen içinde işlerimizi halledelim. Biz söyleyecešiz, tenkit edeceğiz. Bakın bütçe konuşmaları var burada. Bütçe konuşmalarında görüşüyoruz, rakkamlar söylüyoruz, bize cevap rakkamla olur. Görüşler, nazariyeler ortaya koyuyoruz, bize cevap mukabil görüs ve nazariyeler ortaya koymakla olur ve siz de biz de vatandaşı ikna edeceğiz doğru yolda olduğumuza. Ama sizin tuttuğunuz yol size çıkmaz bir yol olarak görünüyorsa ne yapalım? 
Tarihin akışı böyledir. Elbette ki emekçi sınıflar iktidara gelecektir, bu kimse tarafından önlenemez. Ama bunun demokratik bir. düzen içinde olması var, bir takım patlamalarla olması var. Bu patlamaya zorlarsanız siz, dün olduğu gibi bu patlama istikametinde hareketler ya parsanız, bu patlamaların daha büyükleri yurt çapında da olur ve bun dan herhalde siz kârlı çıkmazsınız. 


BAŞKAN — Sayın Aybar, bir gündem dışı konuşma çerçevesi için de söz almış bulunuyorsunuz. İstirham edeceğim efendim gündemimiz hayli yüklüdür. 

Tİ.P. GRUPU ADINA MEH- 
MET ALİ AYBAR (Devamla) — Bağ luyacağım. Pek muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum; bizim için selamet yolu demokratik yoldur. Bu demokratik yolu dilimizin ucuyla değil kalbimizle bağlı olarak takip edelim, başka selamet yolu yoktur. 


Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(TİP sıralarından alkışlar). 


NOT : Metindeki ara başlıklar 


TİP haberleri tarafından konmuştur. 


3 


Tip Meclis Gurubunu 


yayınladığı 


BİLDİRİ 


liğinda 


karar vermiştir. 


19 Şubat Pazartesi gününü 20 Şubat Salı gününe bağlıyan gece saat ikide İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın kendi bakanlığına ait bütçe üzerinde muhalefete cevap verme bahanesiyle Türkiye İşçi Partisine akıl ve mantık dışı iddialarla yaptığı kışkırtıcı uzun konuşma, sonunda iktidar çoğunluğunu teşkil eden A.P. grupunun birle miş bir kaba kuvvet halinde oluk oluk Türkiye İşçi Partisi sıraları- na saldırmasına vesile olmuştur. 


O sırada Meclis salonunda bulunan Türkiye İşçi Partili sekiz milletvekili arkadaşlarımızın hemen hepsi, tartaklanıp yumruk ve tekmeyle dövülmek istenmiş, Konya Milletvekili Yunus Koçak, tabanca kabzası ile başının beş yerinden ağır şekilde yaralanmıştır. 


Tüm bir kaba kuvvet halinde birleşen A.P. 
grupu TİP milletvekillerini zorla Meclis'ten dışarı çıkarmıya tevessül etmişlerdir. 


Anayasamızın 56. maddesine göre demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olan partiler- 


e 27 Mayıs Anayasasının geçirmiş olduğu demokratik düzen fiilen sona ermiş bulunmaktadır. 


Hükümette bulunan hiçbir şahsın, çoğunluğuna güvenerek Meclis'teki muhalefet partilerini bizzat yargılamıya ve ağır cezalı suçlar isnad ederek kışkırtıcılık yapmıya hakkı yoktur. 


Anayasamıza getirmiş olduğu demokratik düzenin temeli kuvvetler ayrılığı prensibine dayanmaktadır. 


Bu prensibe göre yürütme organı olan hükümetin,. kendisini kontrol etmekle görevli olan ve siyasi rakibi bulunan muhalefet partilerini bir yargı hüviyetiyle ele alması ve suçlamalarda bulunması mümkün değildir. Bu alanda tek karar sahibi makam Anayasanın gösterdiği Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesince hakkında herhangi bir karar bulunmıyan, hükümet olarak, partileri sanki böyle bir karar alınmışcasına töhmet altında bırakmak ve böyle bir taktikle yaklaşmakta olan seçimler arifesinde kamu oyunu etkilemeyi düşünmek Anayasa dışına çıkmak, demokrasiye son vermek ve parlamenter düzeni imha etmek demektir. 


Kaldı ki İçişleri Bakanının hiçbir kanun çerçevesine girmeyen demagojik isnadları, sonunda iktidar grupunun fiili saldırısına dönüşmüş ve A.P. 
çoğunluğu kendi bakanının oynamıya kalktığı yargıç rolüyle vermiye kalktığı hükümlerin saralı krizi içinde bu hükmü Meclis salonunda adeta infaza yönelmiştir. 


Genel Başkan Mehmet Ali Aybar'ın başkanbugün sabah saat 5te olağanüstü bir toplantı yapan Türkiye İşçi Partisi Meclis Grubu sabah saat 2'de Millet Meclisinde vukubulan vahim olaylar üzerinde görüşmeler yaparak aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasına 


Bu saldırı ile fiilen sona erdirilen 27 Mayıs Anayasa düzeninin suçluları mutlaka cezalandırılmalıdırlar. Meclis içinde bir muhalefet partisine karşı can güvenliğini dahi yok edecek ölçüde kasdi kışkırtmalara girişen İçişleri Bakanı derhal istifa elmeli ve kuvvetler ayrılığı prensibini çiğnediği için derhal hakkında koğuşturma yapılmalıdır. 


Bu elim olaylarla fiilen ortadan kaldırılmış olan demokratik düzen ancak bu suretle yeniden rayına oturtulmuş olacaktır. Aksi halde kamu oyu Meclisteki bu tecavüzle yok edilen demokrasi önünde hiçbir zaman huzura kavuşmıyacak, Mecliste bunu yapan bir İçişleri Bakanının daha nereler- de neler yapabileceğinin kuşkusuna taşıyacaktır. 


T.İ.P. uyanan halk güçlerine karşı Yunanistan'- da oynanan oyunun başka bir ray üzerinden Türkiye'de oynanmak istendiği kanısındadır. 


Amerikan emperyalizmiyle onun içerdeki ortaklarının emekçi halk kitlelerinin biricik siyasi örgütü T.İ.P'e karşı giriştikleri iftiralar, tevzirler, şan- 


den sosyalist muhalefet grupuna karşı iktidar ço- o  tajlar-ve saldırılar bunun en kesin belgesi olarak 


görünmektedir. 
A.P. iktidarı Anayasayı, demokratik düzeni, parlamenter sistemi çiğnemek pahasına da olsa 


kendi iktidarını bütçe görüşleri sırasında da sapır sapır sarsmış olan T.İ.P. den mutlaka kurtulmak özlemindedir. 


Son olaylar bunun çılgınlık ölçüsüne varmış en taze örneğidir. 

Her şeye rağmen T.İ.P. demokrasiyi savunma savaşında sonuna kadar direnecek ve Meclisteki muhalefet görevine aynı şiddetle devam edecektir. 


İktidarın işlediği ve işlemiye eğilimli göründüğü ağır sorumluluk kendisini kapkaranlık bir geleceğe doğru hızla götürmektedir. 


Aynı tutumları denemiş ve aynı gayri meşru saldırılardan medet ummuş olanlar çok yakın tarihlerde aynı karanlıkların içinde tarihin lanetine gömülmüşlerdir. 


Şimdi bu lanetin gölgesi iktidar partisinin alnına doğru düşmekte ve kendisi için pek meş'um bir saatin çanları gitgide daha hızlı çalmıya başlamış bulunmaktadır. 


Rıza KUAS 
Genel Sekreter 


ve 


Cemal Hakkı SELEK 
Grup Başkan Vekili 


e 


E 


Sayın Mehmet Aali AYBAR 
TİP Meclis Gurubu 
ANKARA 


Bir avuç milletvekilimizin kahramanca fikir savaşı vermelerini hayranlıkla karşılar, kaba kuvvetle iş görmek istiyenleri protesto eder, başarılar diler, geçmiş olsun derim. 

DİSK Genel Başkanı 

| Kemal TÜRKLER 
AP'li zorbaların, TİP milletve- 
| killerine barbarca saldırısı, bütün 
| toplumcu Türk işçilerini temsil eden 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından da şiddetle protesto edilmiştir. 

DİSK ve üye sendikalar tarafından kaleme alınan bildirilerde, «Mücadele kaba kuvvete dökülürse, bundan zararlı çıkacak olanlar, eşkiya bozuntularıdır.» denilmektedir. 


Bildiri, özetle şöyledir : 


«Millet Meclisi'nde, İçişleri Bakanlığı Büt- kişilerin, TİP milletvekillerine saldırmaları ve bir milletvekilinin başını tabanca kabzası ile yarmaları, üzücü, esef 


çesi görüşülürken, bazı 


verisici, çirkin bir olaydır. 


Yüce Meclis çatısı altında, milletimizi temsil etme durumunda olan kişilerin arasından meseleleri yumruk ve tabanca ile çözümlemek gafletine düşenlerin çıkabilmesi, demokratik düzene, Yüce Meclis'e saygısı olan herkesi üzüntü 


ve öfke içinde bırakmıştır. 


lardan çözümlenecektir. 


sa düzenini mutlaka öğreteceğiz. 


Bugün Meclis'te olanların, yarın sokaklarda sahneye konması muhtemeldir. Akıl ve olayla- 


rın gidişi, bu ihtimali kuvvetlendirmektedir.» 
DİSK 
Ankara Bölge Temsilciliği BASIN - İŞ 


Sendikası 
Ankara Şube Başkanlığı 


TURİZM - iş 
Sendikası 
Ankara Temsilciliği 
MADEN - İş 
Sendikası 
Ankara Şube Başkanlığı 
KİMYA - iş 
Sendikası 

II. Bölge Temsilciliği | TÜRKİYE DEVRİMCİ BÜRO İŞÇİLERİ 


Sendikası | 
Ankara Şube Başkanlığı | 


| 
| 
| 
| 


Türkiye'de bütün sorunlar, fikir özgürlüğü ve Anayasa'mız çerçevesi içinde, demokratik yoi- 


Demokrasiye tahammülü olmayanlara, fikre karşı tabanca çekenlere, demokrasiyi ve Anaya- 


ik 


MALİK KE A KA NAAA NANANA UNAANDAA NANANA A GG LA Y 


P} 


AAA DAKA GEREDE KA ESASLARA GA NARDA NAEP VTA 


AP. liler tarafından Türkiye İşçi milletvekillerine karşı girişilen tecavüz ve arkadaşlarımızın yaralanmâlarıyla sonuçlanan vahim olaylar üzerine Genel Sekreter Nihat aşağıdaki bildiriyi yayınlamıştır. 


BİLDİRİ 


Dün gece Mecliste İçişleri bütçesi görüşülür ken, güya asayişi teminle mükellef Sükan'ın, iş gal ettiği koltukla alay edercesine kışkırtıcılığı altında gözü dönmüş AP. liler tarafından, milletvekili arkadaşlarımıza hep birden saldırıldı. 
Kan izlerini silmek için bütün hademe kadrosunun seferber edildiğini gazeteler yazıyor. 


y w 
= 
Bi 


1) 
w ri 

v3 
B 


Partimizin kuruluşundan bu yana dün gecekine benzer olaylar, toplantılarımızı basma teşebbüsleri, taşlı sopalı saldırılar eksik olmamıştı. Dünkü saldırı bunların artık Meclis salonu- na kadar sirayet ettiğini ve bütün bu insanlık dışı hareketlerin gerçek kışkırtıcı ve elebaşları nın kimler olduğunu, hiç bir şüpheye yer birak mıyacak şekilde göstermiştir. Suçüstü yakalanmışlardır. 


Sıfatları ne olursa olsun, siyasi tartışma âdâbı ve içinde bulundukları ulvi çatının anlamını idrak bir yana, gerçekte en basit medeni insanlık ölçülerinden nasibi olmayanların, fikre fikirle karşı çıkamamalarının ifadesidir bu. Aczleri, zavallılıkları içinde bunalanların, bunu ancak yumruk, muşla, silâh kabzası ile örtmeye çalışmalarının ifadesidir. Hakkını aramak için karşısına çıkan çiftliğindeki yarıcısına, fabrikadaki işçisine ancak bu şekilde karşı çıkabilen, bildiği, bilebildiği tek davranış bu olan sömürücü ağa, patron takımı ve yardakçıları elbet işçinin, yarıcının tüm emekçi halkımızın yüce “Meclisteki tek temsilci ve savunucularına da böyle davranmak isteyecektir. Ancak bu davranışlarının daz sonunun geleceğini, günlerinin sayılı olduğunu ? 
görmektedirler. Endişe içindedirler. Dün geceki olaylar endişelerinin, onlara her türlü ölçüyüz unutturacak kadar derinleşmiş olduğunu göstermiştir. 


ADRAADODAABOAORASROAAADDADAANORIINOUONANALDONANOONAANDUOAONANORAOUNLUOONNOUONANONANIME 


Amerikan emperyalistleri ve ve içerdeki ortakları memleketimizdeki gelişmeden, konuların açıkca tartışılmasından, gerçeklerin ortaya çıkmasından korkmaktadırlar. Emekçi halkımızdan, uyanıp bilinçlenerek haklarına sahip çıkmasından korkmaktadırlar; Anayasadan korkmaktadırlar; Anayasa dışı bozuk düzenin daha uzun süre devam edemiyeceğinden, türlü oyunlarla aldatmacalarla sürdürmeye çalıştıkları hakimi- 


yetlerinin ergeç sona ereceğinden korkmaktadırlar. Düşünceden korkmaktadırlar, insandan; korkmaktadırlar. Bir gün iğneden ipliğe hesapz sorulacağından korkmaktadırlar. 


Korktuklarına uğruyacaklardır. 


AARAANAANANANÁAANAADAARORARRARARAADARARAAAAODANADOBOADATONATO NIDRA? 
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- Yunus Koçak'ın konuşması 


İçişleri Bakanlığı Bütçesi'nin Millet Meclisi'ndeki görüşmesi sırasın- 


s. gs 


da, bakanlık bütçesinin tümü üzerindeki TĪP görüşünü, aynı geceki çirkin saldırıda, vahşice yaralanan Konya Milletvekili Yunus Koçak belirtmiştir. 


BAŞKAN — TİP Grupu adına Sayın Yunus Koçak, buyurun. 

TİP GRUPU ADINA YUNUS 
KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; TİP Grupunun İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerini arzederken, bu yıl da Türkiye'de emniyetin, asayişin, huzurun sağlanamadığını, bu yıl da memleketin vaad edilen fefah devleti seviyesine yaklaşmak şöyle dursun, türlü nedenlerle, ekonomik sosyal nedenlerle, Anayasa'ya aykırı zihniyetin her gün daba bariz uygulanması ile, memleketimizin daha geriye gittiği, huzursuzluğun daha fazla arttığı ve günden güne vatandaş ıstırabının yoğunlaşarak, yer yer ufak da olsa indifalar halinde kendisini göstermeye başladığını üzüntü ile ifade etmeye mecburiyet ve zaruret hissediyorum. 
(AP. sıralarından müdahaleler ve gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Lütfen müdahale etmeyin. 
Muhalefet övecek değil, elbette muhalefet tenkitte bulunacak. Buna karşı not alacaksınız; icra makamında bulunan Bakan not alacak, cevaplandıracak; grup sözcünüz not alacak, ocevaplandıracak. Buyurun sayın Koçak. 

TİP GRUPU ADINA YUNUS 
KOÇAK (Devamla) — Ülkemiz bu yıl da insanların işsizlikten, çaresizlikten, yoksulluktan ve bu nedenlerle memleketi terkedip gitme arzusundan bir türlü kurtulamamış, vatandaş hiç bir suretle huzura, tarafsız bir idareye ve tarafsız idare- nin vatandaşa vereceği teminata kavuşmaktan hergün daha fazla uzaklaşır duruma gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı büyük bir *eşkilâttır. 
İçişleri Bakanlığı Hükümet icraatı- nın vitrini mahiyetindedir. İçişleri Bakanlığı yaptığı (o uygulamalarla memlekette dürüst, tarafsız, Anayasaya ve kanunlara bağlı icraatın mevcut olduğunu veya olacağını, davranışı ile vatandaşlara ispat eimesi gereken bir Bakanlıktır. Fakat İçişleri Bakanlığı teşkilâtının zaman zaman müşahade ettiğimiz tarafsız kalmak isteğine rağmen, İçişleri Bakanlığı'nın başında bulunan zat'ın ve özellikle Adalet Partisi militanlarının idareye yaptığı tazyik ve baskı zaman zaman idare amirlerini, zabıta kuvvetlerini ister istemez kanunsuzluklara müsahamakâr davranmaya zorlamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir küçük olaydan bahsetmek istiyorum : Bu sözlerim üzerine bazı zihinlerden şöyle bir sual geçebilir; misâlin var mı? Geçen yıl Suşehrine gittik. Üç milletvekili arkadaş bir kahveye oturduk, biraz sonra Şuşehrinin belediye başkanı olduğunu sonradan öğrendiğimiz bir zat yanında üç kabadayı kılıklı; böyle tasvir edeceğim, daha ağır kelime kullanmayı doğru bulmuyorum, üç kişiyle içeri o girdiler, sandalyeleri yere vurarak kırmaya başladılar ve buradan çıkınız, bir şey dinlemek istemiyoruz dediler. Halk oturuyor ve dinlemek istiyordu. Polis görevini yapmaya çalışıyordu. Fakat partizanlar polisi nerdeyse enterne etmişlerdi.  Kaymakamla görüştük. 
Kaymakam da aynı istıraba katıldığını ve elinden bir şey gelmiyeceğini lisanı hâl ile bize ifade etti. 
Savcı ile görüştük; savcı aynı şeyden şikâyetçi idi, polis memurları çaresizlik içinde idiler. İşte arkadaşlar, bunlar partizanların idareye yaptığı baskı örnekleridir. 


Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı teşkilâtına, emniyet ve jandarma teşkilâtına bu sene bülün bütçenin geçen yıla nazaran artı oranına nisbetle sok büyük tahsisat 


ayrılmıştır. Bütçede, meselâ Emniyet Genel Müdürlüğünün bütçesi geçen yıla oranla “o 30 nisbetinde artırılmış, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi /o 15 oranında arttırılmış, fakat buna rağmen vatandaş kaçakçılıktan, yoksulluk nedeniyle işlenen cinayetlerden ve soygunlardan, her türlü vurgunculuk ve sosyal hakları kullananlara karşı baskıdan, şikâyetçi olmaktan bir türlü kurtulamamıştır. Arkadaşlar, baskı o kadar ileri gitmiştir ki, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün asıl görevi, bütün zabıta kuvvetlerinin asıl görevi, Bakanlığın uygulamasına göre suçluları takip etmekten ziyade, Anayasa'yı savunanları, yurt gerçekleri üzerinde düşünenleri ve Anayasa'va göre hak arayanları tehdit eder bir duruma gelmiştir. 
İçişleri (o Bakanlığı'nın, Emniyet ve Zabıta teşkilâtının bütçelerinin arttırılması, sayılarının arttırilması, maalesef vatandaşın bu ızdırabına çare bulacak bir durum yaratmamıştır. Toprak reformu isteyen bir kişi Adalet Partililer tarafmdan oldürülmüştü r. (AP. siralarından Büz rültüler, nerde olmuş sesleri) Emirdağ'da öldürülmüştür. (AP. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çok rica ederim müdahale etmeyiniz. (AP. sıralarından gürültüler) 

TİP GRUPU ADINA YUNUS 
KOÇAK (Devamla) — 975 numaralı makbuzla iadei, taahhütlü olarak İlhan Selçuk'a Hacı Ahmet Özgüler tarafından. Belediye Meclisi AP. 
bütçe encümeni üyesi; mahsus tarih - numarasını veriyorum ki, tetkik imkânını bulasınız diye. 

Muhterem arkadaşlar, işte Anayasa dışı tutum ve davranışı kendisine prensip edinen iktidar partisinin ve onun İçişleri Bakanı'nın uygulaması bu suretle memlekette huzur yaratmak yerine, huzuru kaçı- 


ran bir teşkilât haline gelmiştir. 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, çok rahatlıkla müdahale ediyorsunuz, mukabil müdahaleye geldiğiniz zaman reaksiyon gösteriyorsunuz. Çok rica ederim, müdahale etmeyin ki, bu kabil müdahalede olmasın. 

TİP GRUPU ADINA YUNUS 
KOÇAK (Devamla) — Bütün bu huzursuzlukların, memlekette vatandaşın her gün daha fazla sıkıntıya düserek bir yolunu bulup yurt dışına gitmek arzusunun ve memlekette kanun hakimiyetinin bir türlü sağlanamamasının, tarafsız idarenin bir türlü kurulamamasının ve irticaın her gün daha desteklenmesinin gerekçesi olarak ve bunları maskelemek için Hükümet mevhum tehlikelerle halkı oyalamaya ve halkın dikkat nazarını bir takım asılsız tehlikelere çekmeye çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; her fırsatta denilir ki, aşırı solcular, Türkiye İşçi Partililer şöyle yapmaktadır, böyle yapmaktadır, huzuru bozmaktadırlar. Şimdi arkadaşlar, bir Bakan, bir Hükümet mensubu bir gün sonra yalan olduğu meydana çıkacak şeyleri söylemekten kaçınmalıdır. Meselâ, sayın Bakan buyuruyorlar ki, her yerde, her fırsatta efendim, aşırı sol o şöyle tahrikler yapıyor, anarşik tahrikler “yapıyor. 
Bu güzel memlekette kanun hâkimiyeti sağlanamıyor, huzur sağlanamıyor. Arkadaşlar, 


aslında Hükümetin huzursuzluğu Ayas Gan elmektedir ve Hükümeti huzursuz Kanlar bağlı kuvvetler ve zihniyetlilerdir. Rakam veriyor. İçişleri Baz k diyor ki, Türkiye'de 1967 yıl 


diyor. Yani bütün Türkiye'de huzursuzluğu yaratan işte bu Türkiye İşçi Partisinden mahkum olan iki Eskişehir'lli vatandaş ve arkadaşlar, hemen şunu söyliyeyim ki, Bakan burada da kasten söylüyor demeğe dilim varmıyor: hakikati ifade etmiyor. Çünkü, Türkiye İşçi Partisi'nden mahküm olan tek kişi 


yoktur ve bu mahküm olduğu dediği iki vatandaş da bir polis tertibi- ne kurban gitmiştir ve dosya halen Yargıta dadır Bakanın hkü olmuştur demesi şunu  hatırımıza getiriyor; acaba tayın ra akanın cebinde midir? Herhalde eğildir arkadaşlar. . sıralarından «Senin cebinde midir ?» sesi) BAŞKAN — Efendim. arkadaş-Tar müdahale etmeyiniz. Grup adına beyanda bulunacak arkadaşınıza malzeme veriniz. rica ederim. 
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRU- 


PU ADINA YUNUS KOÇAK (Devamla) — Muhterem arkadaşlar; 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buna karşılık yani huzur bozucu hareketlerin aşırı soldan geldiği iddialarının bu şekilde kendi verdikleri rakamlarla tekzibi yapıldıktan sonra olayların yani huzur bozucu olayların, asayiş bozukluğunu gösteren olayların ne şekilde cereyan ettiğini ve bunların miktarını arzederek huzurunuzda, huzursuzluğun nereden geldiğini göstermeye çalışacağım. 

ŞADİ PEHLİVANLIOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, aşırı soldan gelmiyor diyor. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlıoğlu, bu noktada bazı fikirleriniz varsa, grup adına beyanda bulunacak arkadaşınıza malzeme veriniz, Bakana malzeme veriniz. Müdahale etmeyiniz rica ederim. 

ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) 
Koç niye pireleniyor? 

BAŞKAN — Bu şekilde muhaverenizi dışarda yapın. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ ADI- 
NA YUNUS KOÇAK (Devamla) - Yalan söylemediğimiz için, yalan söyliyenlerin de yalanını meydana çıkarıyoruz. 

ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) Düzeniniz yalan sizin. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu... 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) - Hayatınız yalan... 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, sizlere tüzük kaidelerini tatbike mecburiyet duyacağım. Çok rica ediyorum, bu şekilde müzakereyi devam 
ettiremem. 2 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ ADI- 
NA YUNUS KOÇAK (Devamla) - İçişleri Bakanlığı'nın özellikle Bakanın bütün öğünmelerine rağmen, toplum polisini genişletmesine rağmen, bu yıl adam öldürme suçları geçen yıla nazaran 2189'dan 2302'ye çıkmıştır. ve yine İçişleri Bakanlığının Emniyet ve Jandarmanın raporlarında bildirildiğine göre, bu sene zabıta modern araçlarla teçhiz edilmiştir, modern taşıt araçlarına kavuşmuştur. Ve bu taşıt araçlarına kavuşmasına rağmen, geçen yıl bu katillerin yakalanma oranı Yo 98 iken bu sene “o 90'a düşmüştür. Burada başarının ve başarısızlığın mevcut olup olmadığını takdirlerinize bırakıyorum. 

Yine arkadaşlar, kalpazanlık suç ları da artmıştır. Hani ya vatandaş para kazanacak, vatandaş kazanmasın mı? Vatandaş da kolay kazanmanın yollarını buluyor. Sahte para basma suçları; yakalanan miktar olarak 431.720 TL. yakalanan bunlar... 

Silâh kaçakçılığı : Arkadaşlar, 
1967 yılında yakalanan kaçak silâhlar, yakalananlar diyorum, bir tümeni teçhiz edecek kadar Meselâ 
4188 tabanca, 1079 tüfek, 50 makinalı tüfek, 401 tabanca, 651.622 mermi, 40 kasatura ve arkadaşlar şunu da söyliyeyim. Bu sene kaçakcılık olayları verilen rakkamlara göre azalmış, fakat, yakalanan kaçak mal 
miktarı geçen seneye oranla “o 30 
artmış. Yani kaçakcılık artık fakir fukaranın, küçük esnafın hayatını kazanmak için tehlikeyi göze alararak yaptıkları ufak işler olmaktan çıkmış, teşkilâtlı, organize, hakikaten sermayedarların yaptığı ve yapacağı bir iş haline gelmiş. °/ə 30 
miktarında artmış. 

Muhterem arkadaşlar; bütün bu rakkamlar neyi göstermektedir? Bu rakkamlar İçişleri Bakanlığı'nın bugüne kadar yaptığı işlerde başarıya ulaşamadığı göstermektedir. Fakat, İçişleri Bakanlığı, bütün bu başarısızlığı, bir grubun, bir takım kimselerin üzerine yüklemenin yolunu bulmuş ve her söylendiğinde, efendim, huzuru bozan aşırı solculardır, Üniversite talebeleridir, Üniversite hocalarıdiır, diyerek işin içinden styrılmaya kalkmıştır. Yani İçişleri Ba kanlığı Anayasa haklarını kullanan insanlara karşı ve Anayasa haklarını kullanan insanlara karşı hareket edenleri koruma durumuna düşmüştür. 

Muhterem arkadaşlar; bütün bun lar huzursuzluğun nereden geldiğini, nası lişlediğini göstermektedir. Yine sizin bugünkü Hürriyet Gazetesi'nden bir başlık okuyorum! «Alman- ya'ya gitmek isteyen beş kişinin tev kifi, sahtekârlığı ortaya çıkarttı. Polis beş bin liraya sahte pasaport satan şebekeyi arıyor.» Arkadaşlar, vatandaş yoksulluktan, işsizlikten, çaresizlikten, artık demek ki bu memlekette huzura kavuşamıyacağını, insan gibi yaşanır bir hayata kavuşamıyacağını anlamış, ne yapıp edip dışarı çıkıp bir iş bulmanın yollarını arıyor ve tabii her ihtiyacın karşılığı olarak bir takım teşkilâtlar doğar; buna karşılık da sahte pasaport yapan bir şebeke doğuyor. 

Muhterem arkadaşlar; işte huzursuzluğun nedenleri, işte huzursuzluğun misalleri, işte kolay para kazanma telkininin sonuçları. Bütün bunlarla birlikte iktidar geldiği günden beri açıkca irtica teşvik eder, irticaa taviz verir bir tutum içindedir. 

Muhterem arkadaşlar;... 

BASKAN — Bir dakikanız var. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRU- 
PU ADINA YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Başkan, söz attılar mütemadiyen, siz de susturdunuz onları. Beş dakika ben sustum. Onlarla siz konuştunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, siz konuşurken de onları  susturdum Sayın Kocak. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRU- 
PU ADINA YUNUS KOÇAK (Devamla) — Efendim, ben sustum, siz onlarla konuştunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz sustunuz, bunlarla konuştum; böyle bir şey vaki olmadı. Bunu tahrif o ediyorsunuz. 
Devam edin konusmanıza. 

TÜRKİYE İSCİ PARTİSİ GRU- 
PU ADINA YUNUS KOCAK (Devamla) — Hayır ben tahrif etmiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, devam edin konuşmanıza, rica ederim. Bir dakika icerisinde konuşmanizi hitiriniz ljitfon, 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRU- 
PU ADINA YUNUS KOÇAK (De- 
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—— e — — — Koçak'ın konuşması 


vamla) — Sayın Başkan, iktidarın irticaa taviz veren olayları, Muğla olaylarında, Elbistan olaylarında ve Osmaniye olaylarında açıkca meydana çıkmıştır. Ve Türkiye Menemene doğru 31 Mart Vak'asına doğru süratle gitmektedir. Bu tehlikeye dikkatinizi çekmek gerekir. Bu tehlikenin üzerinde her ciddi iktidarın önemle durması gerekir. 

(AP sıralarından müdahaleler). 

BAŞKAN — Lütfen cümlenizi tamamlayınız. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRU- 
PU ADINA YUNUS KOÇAK (Dev- 


vamla) — Bizim görevimiz bunları zabıtlara geçirtmektir. 
Muhterem arkadaşlar; ayrıca 


Partimizin Roma'da ilerici partilerin yaptığı konferansa katılmış olması da tenkit konusu olmaktadır. 
Bu konferansa, Akdeniz ilerici par- 


. tileri Akdeniz'i yabancı üslerden ve 


askerlerden temizlemek için toplanmışlardır. Bu yabancı askerleri; Amerika ve Rus askerlerini temizlemek için toplanmışlardır. Ve Türkiye İşçi Partisi barışçı bir parti olduğu için, bağımsızlıktan yana bir parti olduğu için, sosyalist partilerin, milli kurtuluş partilerinin düzenlediği bu toplantıya, hazırlık top lantısına katılmıştır ve burada Kıbrıs meselesini dile getirmiştir. Arkadaşlar bu partilerin bir çoğu da iktidardadır. Biz bu partilerden Birleşmiş Milletler'de oy isteyeceğiz. 

BAŞKAN — Tamamdır. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRU- 
PU ADINA YUNUS KOÇAK (Devamla) — Onun için yapılan konuşmaları dikkate almak lazım. 

Doğu meselesinde Türkiye İşçi Partisi Anayasa'nın... 

BAŞKAN — Bitirin dedim. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRU- 
PU ADINA YUNUS KOÇAK (Devamla) — Bağlıyorum. 

BAŞKAN — Bu nasıl bağlamadır. Lütfen bağlayınız, son noktanızı koyunuz efendim. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRU- 
PU ADINA YUNUS KOÇAK (Devamla) — Doğu meselesinde de Türkiye İşçi Partisine yapılan bühtanlar, isnatlar basit iftiradan ibarettir. Doğuda Türkiye İşçi Partisinin yaptığı Doğu halklarının Anayasa haklarına sahip çıkmasına öncülük etmek ve Doğu halkının sömürülmesiyle,.. ileri geldiğini söyliyerek Doğu halkına karşı yapılan bölücü, ayırıcı telkinleri tesirsiz bırakmaya çalışmaktadır. 

BAŞKAN — Tamamdır . sayın Koçak. (Başkan tarafından hatibin mikrofonu kesilmiştir.) Sayın Koçak siz riyasete saygı göstermez misiniz. 
Tamam diyorum. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRU- 
PU ADINA YUNUS KOÇAK (Devamla) — Namütenai saygım vardır. Sözümü bağlamadım. 

BAŞKAN — Sözünüzü bağladınız efendim. Saat iki dakika fazla geçti. Tamamdır efendim. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRU- 
PU ADINA YUNUS KOÇAK (Devamla) — Hepinize Saygılar sunarım. 


7 


NASIL SALDIRDILAR 


TİP milletvekillerinin, 19 Şubat gecesi yapılan Millet Meclisi oturumunda, Adalet Partili kalabalık milletvekili topluluğu tarafından hırpalanmaları olayı, şöyle cereyan etmiştir : 


İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, grupları adına konuşan sözcülerin. kürsüde bulundukları sırada, Adalet Partisi grubunda garip bir havanın estiği görülmüştür. Adalet Partisi milletvekillerinin, gece saat 02'de ilk defa olarak kalabalık bir grup halinde Meclis'de hazır bulunmaları. gürültü edilmemesi konusunda, birbirilerini neş'eli bir şekilde uyarmaları, her zaman alışılanın dışında bir tutum olarak ni- 


telenmiş, diğer parti gruplarında hayret uyandırmıştır. 

FIRTINADAN ÖNCEKİ 
SESSİZLİK 


Ancak, bu arada, kavgacılıkları ile ün yapan bazı AP milletvekillerinin gizlice işaretleşmeleri de gözden kaçmamış, olayın önceden düzenlediği yolunda bir süre önce ortaya çıkan söylentiler, kuvvet kazanmıştır. 


Diğer üyeleri grup odasında ca luşmakta olan TİP grubunun sekiz milletvekili, İçişleri Bakanlığı bütcesi üzerindeki görüşmeleri bu ha- va içinde izlemeğe başlamışlar ve kürsüye çıkan Sükan'ın tahrik edici konuşmasını sükünetle dinlemişlerdir. Bir buçuk saatlik konuşması sırasında devamlı olarak ve hemen sadece Türkiye İşçi Partisi'ni konu olarak alan Sükan, bir ara, TİP milletvekillerine ismen kürsüden seslenmeğe başlamıştır. 


Bu arada, kavga mizansenine Başkanlık Divanı'nı işgal eden Başkan Vekili Nurettin Ok'un da katıldığı şüphelerini uyandıracak bir tutum dikkati çekmiştir. Ok, İcişleri Bakanı'nın hakaret derecesine va ran suçlamalarına o seyirci kalmış, TİP'e yöneltilen çok ağır bir ithama yerinden «Bu şekilde konuşamazsın..» cevabını veren Çetin Altama ise «takbih» cezasını reva gör müştür. Tecavüz başladığı anda da tedbir alacağı yerde oturumu tatil eden Ok, salondan ayrılmıştır. 


Kavgayı ateşleyecek kıvılcım, TİP milletvekillerinin sabrı sayesinde ancak 02'de parlamış, kavgaya önceden hazırlıklı AP grubu, Sü kan'ın Çetin Altan'a bir soru sorması ve Altan'ın da cevabı üzerine, üç koldan, sekiz TİP milletvekiline sal dırmıştır. 


YUMRUK VE TEKMELER 
KONUŞUYOR 


En önlerinde, AP Bursa millet- 


TIP haberleri 


vekili Kasım Önadım ve Eskişehir milletvekili İsmet Angı'nın bulunduğu kavgacılar, önlerine ilk çıkan Yunus Koçak'ı yumruklamağa başlamışlardır. oSaldıranların arasında AP milletvekillerinden Şadi Pehlivanoğlu, Kemal Bağcıoğlu, Hamit Fendoğlu, Ata Bodur, Şevki Yücel; Koçak ve Çetin Altını sürükleyerek yere atmışlar ve tekmelemeğe başlamışlardır. Bu arada, Hamit Fendoğlu, tabanca kabzasıyla X¥unus Koçak'a arkadan saldırmış ve başını yarmıştır. Kanlar içinde kalan Koçak'ın tekmelenmesiyle olay bitmemiş, İstanbul Milletvekili Prof. Sadun Aren, Genel Sekreter Rıza Kuas, Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu. Diyarbakır Millet vekili Tarık Ziya Ekinci ve Adana Milletvekili Ali Karcı, hırpalanmış 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İstifada geciken başbakan 


SÜLEYMAN DEMİREL 
BAŞBAKAN 


mektedir. 


Ferruh BOZBEYLİ 
TBMM BAŞKANLIĞI 


na oynanan kirli 


A MEY RE EER AR RE EE ZE ZE ZE E EE E- HE- LE- AE ARR ES ME O MA Mİ MA 


ANKARA 


20.2.1968 tarihinde yüce mecliste meydana gelen olaylar biz İşçi Partilileri mücadelemizde daha da güçlendir- 


En yüce meclisimizde anarşinin kol gezmesi devrin başbakanının istifası için yeterli nedendir. 


X 


ANKARA 


Başkan bulunduğunuz yüce mecliste demokrasi adıoyunların seyircisi eder, bu tür davranışların biz emekçileri daha güçlendireceğini bir kere daha belirtiriz. 


A 4 E E İİ Tİ GS Gİ ES Sİ ES EE O MO Lİ Gİ Mİ 


tır. İzmir Milletvekili ve TİP Grup Başkan Vekili Cemal Hakkı Selek de tartaklanmıştır. 


KANLI MECLİS 


Yaralı TİP milletvekillerinden akan kanlar, özel bir ekip tarafından uzun süre silinerek temizlenebilmiştir. Grup odasına yaralıların taşındığı asansör de kan içinde kalmıştır. 


Olaydan sonra derhal Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne kaldırılan Yunus Koçak'a ilk tedavisi yapılmış, çekilen rontgen sonucunda, mutlak istirahat kaydıyla evine yol lanmıştır. 


Kocak ve Aren, halen evde istirahatdedirler. 


\ 


TĪP 
Fatih İlçesi 


kalmanıza teessüf 


TİP 
Fatih İlçesi 
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O ami — ——— 


Tarık Ziya Ekinci'nin yeterlik üzerinde konuşması 


Çirkin saldırıdan sonra, bütün muhalefet partileri yöneticileri konuşmuşlar ve 


AP'lilerin barbarlığını, demokrasiye ihanet olarak niteleyen sözlerle iktidar partisine ve hükümete çatmışlardır. Başbakan Demirel'in tevil yollu konuşmasından ve YTP adına Raif Aybar'ın, TİP'in komünist partisi olduğunu iddia eden hükümetin neden hareketsiz kaldığını soran suçlayıcı sözlerinden sonra, demagojiden başka çare kalmadığını gören Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, hükümet adına ikinci kez söz almıştır. Öztürk, Siyasi Partiler Kanunu'nun 110. maddesini bilmezlikten gelerek, 
| hükümetin elinde, kanun yolunu zorlayıcı yetki olmadığını ileri sürmüştür. 


Ancak yeterlik önergesinin aleyhinde söz Milletvekili Tarık Ziya Ekinci, Öztürk'ün 


alma fırsatı bulan TİP Diyarbakır gerçek dışı konuşmasını 


aydınlatmış, 


«elimde delil var, yetkim yok...» diye sızlanan hükümet sözcülerinin, gerçekleri 


tahrif ettiklerini, hükümetin şikâyet yetkisi 


için, bu yolu seçtiğini söylemiştir. 


Başkan — Yeterlik önergesi 
* aleyhinde Sayın Tarık Ziya Ekinci buyurun. 


Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; 


İçişleri Bakanlığı gibi son derece önemli bir bakanlığın bütçesi görüşülmektedir. Memleketin asayişi, emniyeti, huzuru ve sükünuyla ilgili her meseleyi topyekün kapsayan geniş bir hizmet dalı olan İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin yeterince görüşülmesine imkân vermek için yeterlik önergesini reddediniz. 


Muhtem arkadaşlarım, 


İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşülmesi sadedinde sayın İçişleri Bakanı, hiç te mutad olmadığı 

a şekilde bir siyasi partiyi ele alarak bütün konuşmasını bu siyasi partiyi eleştirmeye hasretmiş olması keyfiyetine cevap vermemiz için yeterlik önergesini reddediniz. 


Yine sayın arkadaşlarım, muhterem İçişleri Bakanının kendi kafasındaki demokrasi anlayışı, kendi kafasındaki hürriyet ve hukuk düzeni anlayışının, hiç de memlekette Anayasanın öngördüğü temel demokratik düzen, temel hukuk düzeniyle bağdaşmadığını ispat etmemiz için bize konuşma imkânı vermenizi ve'yeterlik önergesini reddetmenizi istirham ediyorum. 


Muhterem arkadaşlarım, 


Demokrasi, kişilerin demokrasi; hürriyet, adalet ve hukuk düzeni mefhumları, kişilerin kafalarında yerleşmiş olan fikirler ve bu fikirler muvacehesinde, bu fikirler ölçüsünde başkalarını hareket etmeye icbar etmek keyfiyeti ve düzeni değildir. Demokrasinin o teminatı, demokrasiyi tarif ve tavsif eden temel nizam, Anayasa nizamıdır. Herkes Anayasaya, Anayasa çerçevesi içinde kalarak hareket etmeye mec- olduğunu, ancak elinde delil olmadığı 


e 


Koçak, faşistlerin döktüğü kanı gösteriyor 


burdur. Bu itibarla Türkiye Cumhuriyetine, demokratik düzene vücut veren Anayasamızın, demokrasiyi, çok partili hayatı, hukuk düzenini nasıl tarif ettiğini, bundan neyi kasdettiğini, bunun sayın Başbakanın ve İçişleri Bakanının kafasında yerleşmiş olan görüşle bigüna ilgisi olmadığını isbat etmemize imkân vermek için yeterlik önergesini reddediniz. 


Yine arkadaşlarım, Türkiye İşçi Partisine vâki ithamların aslının, esasının olmadığını, bunun bir siyasi yatırım maksadı ile yapılmış olduğunu isbat setmemiz için ve bütün bu iddiaları, bir balona sokulan bir iğne gibi söndürebilmemize imkân vermek için yeterlik önergesini reddediniz. 


Yine muhterem arkadaşlarım; sayın Devlet Bakanı Seyfi Öztürk” ün, Siyasi Partiler Kanunu ile ve siyasi partilerin tâbi olduğu statü ile ilgisi olmayan beyanlarını cerhetmek ve kendilerinin Hükümet 


olarak yapmakla mükellef oldukları vazifeleri hatırlatmak için, bunu tescil ettirmek için bize konuşma imkânı veriniz. Bu itibarla yeterlik önergesini reddediniz. 


Muhterem arkadaşlarım, 


Çıkarlar burada, 3 saat, 4 saat itham ederler; Türkiye İşçi Partisine akla, hayale gelmez ithamlar tevcih ederler; hepsi yalan, hepsi asılsız, iftiralar tevcih ederler, kendi omuhayyelerinde uydurdukları şeyleri, Türkiye İşçi Partisinin faaliyetleriyle mütenasip ve onunla denk düşen şeylermiş gibi göstermek gayretleriyle Türkiye İşçi Partisini kanun dışına itme gayretini gösterirler; fakat Siyasi Partiler Kanunu'nun vermiş olduğu hak ve yetkiyi kullanma cesaretini, gösteremezler. 


Bize yetki ve imkân verin; bu yeterlik önergesini oreddedin ve o zaman bunu nasıl isbat edeceğimi- 

(Devamı 15 de) 


a 


Emekçi Halkı 


n Tepkisi 


Emekçi halkın tek savunucusu, Türk Sosyalizminin tek temsilcisi, | Türkiye İşçi Partisi'nin Meclis'teki bir avuç temsilcisine, yabancı sermaye ile işbirliği halinde bulunan ağa takımının temsilcileri tarafından töneltilen saldırı, bütün emekçi vatandaşlar, işçi ve gençlik teşekkülleri, TİP'in yüzlerce örgütü tarafından nefretle lânetlenmiştir. 

Saldırganları lânetleyen ve Türkiye İşçi Partisi'ne sevgi ve bağlılık ifade eden telgraflardan birkaçını, TİP haberleri'nin yer imkânları sınırında yayınlayabiliyoruz : 


Türkiye İşçi Partisi Genel Bşk. 
Ankara 

İkinci kurtuluş savaşımızın parlamentodaki öncülerine karşı girişilen hareketi lanetler tüm arkadaşlarımın gazası mübarek olsun derim. TİP ilçe başkanı Ersan Suer Pendik 

Sayın Mehmet Ali Aybar Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı 

Üzücü olayları öğrendik olağan karşıladık sosyalizm geliştikçe ve örgütlendikçe ona karşı güçlerin faşist eğilimler göstermesi beklenen bir sonuç olmalıdır. Türk gençliği inanmaktadır ki, bunlar Türk sosyalizminin geliştiğini gösteren belirtilerdir gene bilmekteyiz ki tarihi akışın karşısına çıkacak her engel yıkılacak ve Türkiye birgün mutlaka halkının iktidarına kavuşacaktır saygılarımızla. 


Hasan Yalçın İTÜ talebe Birliği Başkanı 


Taner Çakıroğlu İYÜ TO Talebe Birliği Başkanı. 
a Rİ... ama 


Türkiye Millet Meclisi Reisliği-Ankara 
Meclisin kutsallığına ve Türk Demokrasisinin itibarına. Kanlı Elleriyle Kast etmeye yeltenenleri Türk milleti unutmayacaktır. 
Biz İşçiler ise bu olaylarda payımıza düşen dersi aldık. 
Oylarımızla yurdumuzun kaderini hangi ellere teslim ettiğimizi acı ile gördük. Bu emsalsiz dersin bedeli halkın has temsilcilerinin meclisi boyayan mübarek kanları- 


Dursun Doğanay 
Çalışkanlar Mah. No. 645 


ne 


Ankara 

Menemen, 20/2/1968 

TİP Genel Merkezi, ANKARA 

Konya Milletvekilimiz Yunus Koçak'ın Millet Meclisindeki konuşmasında dövülüp yaralandığını haber aldık. Teşkilat olarak çok üzüldük. Ve gelecek günler aydınlıktır. 
Bu sebeple kendilerine sıhhat ve acil şifalar dileriz. 

TİP İlçe teşkilatı, Menemen, 

İbrahim Manav 


TİP Haberleri 


Millet Meclisi Başkanlığına A.P. milletvekillerinin mecliste TİP milletvekillerine karşı giriştikleri tecavüzleri protesto eder, bu gibi kaba kuvvet gösterilerine son vermenizi saygı ile rica ederim. 
Devrimci Büro İşçileri Sendikası Genel Başkanı 
Kemal SÜLKER 


Sayın Mehmet Ali Aybar 
TİP Genel Başkanı, ANKARA 20.2.1968, Tunceli 
Millet Meclisinde gözü dönmüşlerin sosyalist mebuslara karşı yaptıkları saldırı ve zorbalık olaylarını tiksinti ile protesto eder, sayın Yu- 
- nus Koçak'a ve tüm sosyalist mebuslara şahsınızda sevgilerimizi iletiriz. Sosyalizmin gelişi nasıl Önlenemezse öyle gelecektir. 
Saygılarımızla. 


Tunceli TİP il başkanı avukat ve Veli Aytaç || 


TEŞEKKÜR 


TİP Milletvekillerine, Adalet Parti'li saldırganlar tarafından yönetilen tecavüz dolayısı ile, yurdun dört bir yanından, partili - partisiz emek çi vatandaş kitleleri, devrimci öğrenci ve işçi kuruluşları, TİP il ve ilçe başkanlıkları, Türkiye İşçi Partisi Genel Merkezi'ni telgraflar çekerek, telefonla aramakta, : mütecavizleri lânetlemekte, saldırıya uğrayan milletvekillerimize geçmiş olsun demektedirler. 


TİP haberleri, gerek bu üzücü olay dolayısı ile, emekten yana tek örgüt olan TİP: in temsilcilerini arayarak, saldırıyı lânetleyen' vatandaş ve örgütlere, gerekse olayları tarafsızca yansıtarak, demokrasimizin geleceği hakkında gerekli uyarmayı yapan Türk basınına teşekkürü borç biliriz. 
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ANKARA 

20.Şubat.1968 gecesi çoğunluklarına güvenerek bazı AP. Milletvekillerinin Yüce Mecliste Türkiye İşçi Partisi Milletvekillerine karşi giriştikleri iğrenç saldırı, bu gibi kimselerin Anayasa ve parlementer demokrasi ilkelerini her fırsatta çiğnemeye hazır olduklarını göstermektedir. 

Bu saldırıyı nefretle telin eder, fikirlere karşı kaba kuvvetin hiçbir zaman başarıya ulaşamıyacağını, Yüce Mecliste çıkacak bu gibi olaylardaki sorumluluğunuzu hatırlatır, saygılarımızı sunarız. 

Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Yönetim 
Kurulu 
TİP. Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığına 


ANKARA 

Büyük Millet Meclisinde emekçi halkımızın biricik temsilcileri olan grubunuza karşı bazı kendini bilmez, fikirden yoksun AP, Milletvekillerinin yaptığı saldırıyı nefretle telin ederiz. 

Fikri kaba kuvvetle yok edebileceğini sanan bu eşkiya özentilerine karşı Mecliste kahramanca yaptığınız mücadeleye her bakımdan İstanbul İli olarak iştirak ederiz. 

İstanbul ili kendilerine verilecek her vazifeyi yapmağa hazırdır. 

Saldırıda yaralanan temsilcilerimize geçmiş olsun der, mücâdelelerinde başarılar dileriz. 


TİP. İstanbul İl Yönetim Kurulu 

Türkiye İşçi Partisi İstanbul İ 

Başkanlığından Tebliğ edilmiştir. 
20.Şubat.1968 günü akşamı toplanan İl Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları kamu Oyuna duyurmayı 

kararlaştırmıştır. 

1 — Emekçi halkımızı aldatarak 
Meclise girmiş emekçi halk düşmanları, 20.Şubat.1968 gecesi çoğunluklarına güvenerek, parlemento geleneklerine aykırı, iğrenç, bir saldırıya baş vurmuşlardır. Bu olaylar, bu gibi kimselerin Anayasa ve parlementer demokrasi ilkelerini her fırsatta çiğnemeye hazır olduklarını göstermektedir. 

2 — Bazı AP. Milletvekillerince 
girişilen bu insanlık dışı saldırı, Türkiye İşçi Partisi Milletvekillerinin şahsında bütün emekçi halkımıza ve demokrasiyi benimsiyen rhilletimize yapılmış bir saldırıdır. 

3 — Bu saldırıyı nefretle telin 
eder, fikirlere karşı kaba kuvvetin hiç bir ozamanbaşarıya ulaşamıyacağını hatırlatır, gerektiğinde Anayasayı ve demokratik rejimi korumak yolunda bu kimselere her türlü karşı konulacağını ve mutlaka bunların hesabının sorulacağını duyururuz. 


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Ankara 

Millet Meclisi'nde 19 şubat gecesi, Adalet Partili milletvekillerinin, Türkiye İşçi Partisi milletvekillerine karşı yaptıkları çirkin hareket, emekçi halkın kutsal bildiği meclisinizin şerefine sürülmüş ağır bir lekedir. 

Olayın, Türkiye'deki emniyet ve asayişin düzenli olduğunu sık sık iddia eden İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın konuşması sırasında meydana gelmesi, ayrıca zihinlerimizde 


“haklı şüpheler uyandırmaktadır. 


# 


Amerikan emperyalizminden medet umarak, kapitalist sistemle memleket meselelerine çözüm yolu bulacağını söyliyen ve işin içinden çıkamayınca büsbütün batağa saplanan Ap iktidarı, fikirsizlik ve fikre saygısızlığın yeni örnekleriyle yüce meclisi, «Hamidoların Meelisi» haline getirmiştir. 

TİP ANKARA İL BAŞKANLIĞI 


Teşvikiye, 21.2.1968 
Sayın Mehmet Ali Aybar 
TİP Genel Başkanı TBMM. 


ANKARA 
Emekçi Türk halkımızın savunucusu sosyalist omilletvekillerimize 


devrimci Anti - Emperyalist savaş- ta bizleri daha güçlendirdiğini, dev- 


rimci mücadelenin sonsuzluğuna inancımızı bir kez daha belirtiriz. 
.T.Ü. Kimya Fakültesi 


Talebe Cemiyeti Başka Mustafa Yoldaş 


Sayın Mehmet Ali Aybar Yıldırım 

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Ankara 

Çok üzüldüm. Tesellimiz sosyalizmin hiç bir kuvvetle ve hele kaba kuvvetle durdurulamıyacağı inancıdır. Bütün arkadaşlarıma geçmiş olsun dileğimi iletmenizi sevgi ve saygıyla rica ederim. 

İlhan Selçuk. 


Eskişehir, 20.2.1968 

Sayın Mehmet Ali Aybar. TİP. 
Genel Başkanı 

Dün partimize karşı yöneltilen iğrenç olayları Başbakan, İçişleri Bakanı, Meclis Başkanı nezdinde protesto etmiş bulunuyoruz. 

Sizlere de geçmiş olsun der fikrini ve bedenini saldıranlara siper etmiş bütün milletvekili kardeşlerimize şahsınızda sevgilerimizi ile- 


tiriz. Saygılarımızla. : 
( Turgut Kazan) Eskişehir. 


TİP Haberleri 


Mehmet Ali Aybar 

TİP Genel Başkanı 

ANKARA 

Emekçi halkın temsilcilerine halk düşmanlarının yönelitiği saldırıya lânet. 

Zafer, sosyalizmin ve Türk Sosyalizminin kurucusu Türkiye İşçi Partisi'nin olacaktır. 

Döktüğümüz kan helâldir. 

Sosyalist Basın İşcisi 
Halil GÜNDÜZ 


Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanlığına 

Devrimci Türk Gençliği olarak, kişiliğinizde emekçi Türk halkına karşı girişilen iğrenç saldırıyı kınıyoruz. Sol harekete karşı girişilen Anayasa dışı davranışlar kavgamızı durduramıyacaktır. Çirkin tecavüze uğrayan halk temsilcilerinin kısa zamanda iyileşerek sosyalist kavgaya daha büyük bir güçle katılmalarını bekliyoruz. 


Orta Doğu Teknik i ilesi Öğrenci Birliği 

Cengiz Haksever 

Malatya, 21.2.1968 

Sayın Mehmet Ali Aybar. TİP. 
Genel Başkanı ANKARA 

Grubumuza karşı girişilen alçakça tecavüzü üzüntü ve öfke ile öğrendik. Bu durum çalışma azmimizi daha da arttırıyor. 

Yaralanan kardeşlerimize geçmiş olsun der, sonsuz saygılarımızı sunar, başarılar dileriz. 

Hasan Kırcalı TİP. İl Yönetim Kurulu Başkanı. 

İstanbul, 21.2.1968 


20.Şubat.1968 gece yarısı saat 01,00 - 02,00 sıralarında, emekçi halkımızın tek temsilcisi «Türkiye İşçi Partisi» Millet Vekillerine Adalet Partililer tarafından yapılan saldırı, yine emekçi halkımızın yüreğinde çok derin yaralar açtığı düşüncesindeyim. Gerçek tem silcilerimizin uğradığı saldırıdan dolayı emekçi kardeşlerimin acılarını ben de paylaşırım. 

Meclisteki sayılarının azlığından istifade edilen temsilcilerimiz, yalnız değillerdir. Biz emekçiler onları bütün gücümüzle destekleriz. 
Temsilcilerimize dayak atanlar, bizim yenilmez inançlarımıza mutlaka boyun eğeceklerdir. Denemenin bu türlüsüyle bizi oyıldıracaklarını sananlar, kaba kuvvetlerinde kendi yenilgilerini seyretsinler. 

En güçlü silâhların bile yenemediği tek kuvvetin, insandaki inanç olduğunu daha yakın zamanda gördük. O inançtır ki; Vietnam'da insanları «İNTİHAR MÜFREZELE-Rİ» kurmaya kadar yüceltmiştir. 
Emekçi halk yığınları süratli bir uyanışın tam içindedirler. Bu uyanıştan büyük bir halk gücü doğacak ve tek inançları da devrimcilik olacaktır. Devrimci halk gücünün karşısında Amerika, NATO ve yer yüzündeki bütün ortakçıları, çırpın” 


Mecliste , 


Emekçi halkın tepkisi 


dıkları bataklığın ta! dibini bulacaklardır. 

İşçiler, köylüler, gençler ve çocuklar zaman ve mekân değiştikçe tarihin akışı içinde kendi düzenlerini kendileri kuracaklardır. Ve çıkarcılar da yine tarihin akışı içinde kaybolup gideceklerdir. Böylece, geleceğin insanlarına yarının mutlu günleri biricik armağan olacaktır. 
Selâm size yarınki mutlu günlerin tüm insanları. 

Meclis kürsüsünden okunması dileğiyle arzederim. 

İBRAHİM DİKMEOĞLU 
(Bir işsiz) 

Malatya, 20.2.1968 

Sayın Aybar, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ANKARA 

İğrenç tecavüzün öfkesi içindeyim. Ancak bu durum bütün arkadaşlarımın çalışma ve direnme gü- 


.cünü kat kat arttırıyor. Zorbaların, 


ağır sorumluluklarının şamarını yiyecekleri gün yakındır. Halk gerçekleri görmektedir. Sonsuz saygılarımı, başarı dileklerimi sunar, yaralanan kardeşlerime geçmiş olsun derim. 


Hayrettin Abacı, Genel 


tim Kurulu üyesi 


Manisa, 21.2.1968 

Türkiye İşçi Partisi 

Genel Başkanlığına 

ANKARA 

Son Meclis olaylarında milletvekillerimize karşı girişilen insanlık dışı saldırılar hepimizi yürekten yaralamıştır. o Başkanlığınızın şahsına milletvekillerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir bu gibi olayların davamıza her zamankinden daha fazla ilgi duyduğumuzun bilinmesini bilinmesini o bilgilerinize arz ederiz saygılarımla 


-Ali Biza Duranlı — ürkiye İşçi Partisi 
Manisa İl Başkanı 


21.2.1968 Ankara 

Türkiye İşçi Partisi 

Genel Başkanlığı 

ANKARA 

Emekçilerin ve emekten yana olanların yegane temsilcisi Türkiye İşçi Partisinin milletvekillerine, kendi çıkarlarını halk çıkarından üstün gören ağa iktidarının kabadayıları tarafından yöneltilen barbarca saldırıyı, üzüntüyle öğrendik. 

Tarihi akışın kaçınılmaz sonucunu gören burjuva iktidarının acz içindeki çırpınışı olarak nitelenebilecek bu saldırıyı lânetleriz. 


Fikir Kulűpleri Federasyonų perel Baskan, 


zzet Ararat 


Yöne- 


İstanbul 21.2.1968 

Sayın Mehmet Ali Aybar 
TİP Meclis Gurubu 
ANKARA 


Büyük Mecliste emekçilerin 


— 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temsilcilerine karşı girişilen zorba hareketi Türkiye'de faşizmin başlangıcı olarak saydığımızı duyurur, olayı nefretle protesto eder, başarılar dilerim. 
Türkiye Basın sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ehliiman Tuncer 


TİP. Meclis Grubu BMM. 

ANKARA 

Üzüntümüz derindir. Kanımız kar deşlerimizin kanı ile birlikte akmıştır. Emekçi halkımızın kanı birlikte akmıştır. Toprağı besleyip buğdayı büyüten kan, binaların harcı- na karışıp binaları yükselten kan, şimdide yüce meclisin salonlarında açıkça akıtılmaktadır. Ama inancımiz daha derindir. Tertiplerde hazırlasalar, zorda kullansalar, kan dökmeyede yönelseler, ülkemizde " demokratik düzen mutlaka yürüyecektir. Ve Anayasamızın ışığı altında emekçi halkımız mutlaka iktidara gelecektir. İnanıyoruz. Derin saygı ve bağlılıklarımızla. 

. B eyoğlu İlçesi Adına Başkan 


İstanbul Bakırköy 21.2.1968 

Çarşamba 

Faruk Sükan, İçişleri Bakanı, 

ANKARA 

Kafa gücünden çok pazu gücüne dayanan davranışınızla demokrasimize silinmez bir leke sürmüş bulunuüyorsunuz. Eskişehir avukatları olarak sizi şiddetle protesto eder, 

TİP. Fatih İlçesi 


üzüntülerimizi iletiriz. 
Çanakkale, 21.2.1968 


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Ankara 
Geniş Halk kütlelerinin sizden 


koptuğunu seziyorsunuz. Kimseyide TİP'lilere karşı kırşkırtamıyorsunuz. Bu sebepten kaba kuvveti Meclise aktardınız. Dünyanın heryerin- de Meclislerde. fikir adamları olur; tabancayla adam başı yaranların eşkiyadan farkı yoktur. Dünyanın en kaba kuvveti Amerikan emperyalizmidir. Küçük bir halkın direnişi karşısında dize gelmiştir; sizi de halkımız dize getirecektir. Karanlık yoldan geri dönün; kaba kuvvet fayda vermez; Millet olarak hepimizin faydası büyük olacaktır. 
Dönmezseniz tarih önünde mesuliyet sizin olacaktır. 
Çanakkale İl Başkanlığı, 
(CT Yaşar Saygıner. 


Ankara Yenişehir 23.2.1968 

Türkiye İşçi Partisi 

Genel Merkezi ANKARA 

Emperyalistler ve onun iş birlikçileri tarafından girişilen devrimci güçleri sindirme hareketleri son Meclis olayları ile zirveye ulaşmıştır. TİP'e yapılan bu saldırıyı bütün devrimci güçlere yapılan bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra yapılacak her saldırıya bütün devrimci güçlere yapılan bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Bun- 


"İP Haberleri 


dan sonra yapılacak her saldırıya tüm devrimci güçler beraberce karşı koyacağız. Anti - emperyalist savaş hedefine ulaşacaktır. 
* Siyasal Bilgiler Fakültesi, Öğrenci Derneği 


Türkiye İşçi Partisi Genel Baş- 


kanı, ANKARA 
Emekçi halkımızın Anayasa haklarını yurdumuzun bağımsızlık 


davasını savunan milletvekili arkadaşlarımızın kaba kuvvet saldırısına uğradıklarını nefretle öğrendik. 

Emekçi Türk Halkının gerçek ve meşru temsilcilerine yumruk saluyanlar er geç tarihten hak ettikleri dersi alacaklardır. Zafer Anayasanın ve Anayasayı savunanlarındır. 

En derin bağlılıkla, candan say- 


gı ve sevgiler. Cemgiller 


TİP Genel Sekreterliği, Mithatpaşa Caddesi 63/1, Yenişehir, AN-KARA 

Emekçi kitlelerinin temsilcisi siz milletvekillerine T.B.M.M. inde uğradığınız haksız tecavüzden dolayı geçmiş olsun der, sosyalist Türkiyeyi kuracağımıza and içeriz. 

Adnan, Vahdet, Alâattin, Cemal, Mehmet 


İTÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 


Fikre karşı kaba kuvvetle çıkan 
| zihniyetin temsilcilerini lânetler, 
tüm partili dostlarımıza (o geçmiş! 
olsun deriz. 


| TİP. Kartal ilçe yönetim kurulu! 


| 


Bursa, 23.2.1968 
TİP Genel Başkanlığı Mithatpaşa Cad. 63/1 Yenişehir - ANKARA 
TBM Meclisinde maruz kaldığınız fikirden yoksun kişilerin kaba kuvvet tecavüzlerini nefretle karşılar bu şartlar altında dahi emekçi halkın haklarını azimle savunan sayın milletvekillerimize milletçe şükranlarımızı arz eder, Mutlak muvaffak olacağımızdan emin olarak sıhhatler ve iyi günler dileriz. 
Saygılarımızla. 
TİP İl Başkanı 
Kemal Umekkan 


Aksaray, 21.2.1968 

Türkiye İşçi Partisi 

Genel Başkanlığı 

Mithatpaşa Cad. 

ANKARA 

Gözü dönmüş halk düşmanlarının Mecliste bazı milletvekillerimize yaptığı iğrenç saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Davamızın soylu olduğunu biliyor, mutlaka başarıya ulaşacağına iman ediyorum. Sizlere yürekten bağlıyız. ve kavgamız uğrunda her kazaya kazırız. Saygılar. 
Acıpınar Bucağından 


Türkiye İşçi Partisi 
Genel Başkanlığı 
Mithatpaşa Cad. 63/1 
ANKARA 
Milletvekillerine kaba kuvvet gösterileriyle tecavüz edenleri protesto eder fikir özgürlüğü uğrunda emekçiler yararına mücadele veren 


bütün milletvekillerini saygılarımızla selâmlar geçmiş olsun deriz. 
Tü ika ene Vekili 


Hilmi Güner 


Van 21.2.1968 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞINA 

MİTHAT PAŞA CADDESİ No: 
63/1 Yenişehir - ANKARA 

Bütçe müzakereleri sırasında çıkan, demokratik Anayasa hedeflerini tahriple güdümlü Adalet Partisi sözcülerinin yanlış beyanlarından ötürü ve geçmişten ders almadan, gerçekçi sosyalist örgütün haklı seslenişlerine fikir yolu ile cevaptan aciz kaba kuvvet gösterisine başvuran yöneticileri nefretle anarız. 

Davasal inançlarımıza ışık tutan Türkiye İşçi Partisi yöneticilerine başarılar dileriz. 

Türkiye İşçi Partisi İl ve İlçe yönetim kurulları başkanlığı 

Van 
İstanbul, 21.2.1968 


TİP Genel Başkanlığına ANKARA 
Yıllarca bizi aldatan ve sömürenlere karşı 1961 Anayasasının bize getirdiği hakları bize kazandırmak için şerefli mücadelenizde size set çekmek isteyenlerin bu sömürücü düzenleri devam etmeyecek- 


tir. Bu şerefli mücadelemizde yılmayacağız. Sizin Meclis gibi milli iradenin temsil edildiği bir yerde 


hakaret görmeniz bizi daha güçlendirmektedir. Hürmetlerimle. 

Mehmet Çakır 

Doğanşehir ilçe başkanı 


Taşova, 21.2.1968 
Türkiye İşçi Partisi 
Genel Başkanlığı 
ANKARA 
Fikre fikirle mukabeleden yoksun kişilerin arkadaşlarımıza karşı giriştikleri insanlık dışı saldırıları yadırgamadık. O şuursuzlardan ancak bu beklenebilirdi. Geçmiş olsun der, saygılar sunarım. 
Türkiye İşçi Partisi 
Taşova İlçe Başkanı 


Naci Eren 


İstanbul Fonotel 21.2.1968 

TİP Genel Merkezi 

ANKARA 

Türkiye BMM. Başkanlığına su telin tarafımdan çekilmiş bulunduğunu bildirir, geçmiş olsun diyerek hepinizin gözlerinden öperim. 

«TBMM. Başkanlığına, Türk Milletinin sayılı gözbebeklerinden biri 


olan sevgili Çetin Altan'a ve namuslu arkadaşlarına gözlerimiz önünde yapılan barbarca tecavüzü 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göre göre önlememiş olmanız TBMM tarihinde benzeri görülmemiş o bir korkunç haksızlıktır. Size bu yüzden en derin eseflerimi duyurmayı bir memleketin her namuslu insanına yaraşır bir şeref ve borcu saydığımı arz ederim.» 
Naci Sadullah Danış 


Teknik Üniversite 21.2.1968 

Sayın Mehmet Ali Aybar 

Büyük Millet Meclisi 

ANKARA 

Bu tür olayların Türk halkının uyanışını ve sosyalizme gidişini durduracağını sanan gafillere gülerim; Türkiye İşçi Partisinin başarıları- nın devamını diler en derin saygılarımı sunarım. 

Uygut Bayaz 


Sayın Mehmet Ali Aybar 
TBMM. 
ANKARA 
Bugün radyoda bizim davamızı savunanlara tecavüz edildiğini öğrendik. Mütecavizleri köycek protesto ediyoruz. 
Ören Köylüleri Adına Süleyman Kırteke 


TİP. Meclis Grup Başkanlığına 

Emekçi Türk halkının temsilcilerine karşı girişilen alçakça hareketin, hesabının sorulacağı günler uzak değildir. Halk uyanmaktadır. 
Saygılar. 

Ordu Atatürkçü Fikir Derneği Adına Ertuğrul Günay 

Ordu 21.2.1968 


TİP. Meclis Grubu Başkanlığına, 

ANKARA 

Sayın TİP. Milletvekillerine yapılan hunharca saldırı kapkaç kapitalizminin mümessillerinin son bunalımlarıdır. Saldırganlardan emekçi halkımızın hesap soracağı günler pek o kadar uzak değil. 

Ordu Natodan Çıkma Komitesi Başkanı Ahmet Aydın 


Ödemiş, 22.2.1968 

TİP Meclis Grup Başkanlığı 

ANKARA 

Grubunuza yapılan saldırıyı nefretle ve üzüntü ile karşıladığımızı belirtirken gelecek günlerin bizim olduğuna inandığımızı belirtiriz. 

TİP İlçe Başkanı, 

Mehmet Çavuş, Ödemiş 


Bakırköy, 20.8.1968 

TİP Meclis Grup Başkanlığı, 

TBMM. ANKARA 

Partimize karşı kasıtlı olaraktan yapılan gerici tecavüzünü protestolarım. 

Edirne Merkez İlçe eski başkanlarından, Erol Bitken 


Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanlığına, Mithatpaşa Caddesi 63/1 Ankara 

Şahıslarınıza yapılan bu menfur tecavüz aslında emekçi halkımıza indirilmek istenen faşizmin yumru-Zgudur. Emekçi Halkımız İkinci Kurtuluş Savaşında da ergeç başarıya 


TİP Haberleri 


namus 


W 


ulaşacaktır. Sizlerle beraberiz. Saygılarımızla. 
Ferhan Ertin. 


Türkiye İşçi Partisi kanlığına, Ankara 

Milletvekillerimizin uğradığı haksız tecavüzü üzüntüyle izledik. 
Menfur tecavüzü mukaddes savaş ergeç mağlup edecektir. 

Akhisar, 22.2.1968 


Genel Baş- 


Trabzon 22.2.1968 Perşembe TİP. Genel Merkezi Mithatpaşa Caddesi 63/1 Ankara Meclisteki şakiler tarafından uğradığınız saldırı faşist iktidarın kirli yüzünü bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. Mücadelemize kan karıştıran zorbalar, inançlı sosyalistler karşısında yenilgiye uğrayacaklardır. Dökülen her damla kanın hesabını mutlaka soracağız. 
Kazanız mübarek olsun. 


İP Trabzon İl Başkanı 
Atilla Asut 


Ceyhan 21.2.1968 Çarşamba 

TİP Meclis Grup Başkanlığı 

Ankara 

İçişleri bütçesinin görüşüldüğü gün maruz kaldığınız kaba kuvvet karşısında ki direnişinizi takdir eder, hepinize geçmiş olsun der, kaba kuvvet saldırıları bize kuvvet verir. 

TİP. Ceyhan İlçe Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Karaçorlu 


İstanbul Kadıköy 21.2.1968 

Çarşamba 

TİP, Meclis Grubu TBMM. 

ANKARA 

Türk halkını temsil eden BMM de Türk halkının öz temsilcileri milletvekillerimize yapılan kaba saldırı- nın demokratik nizamımıza ve anayasa teminatlarımıza indirilmek istenilen bir darbe şeklindeki belirtilerini telin eder, tecavüze uğrayan temsilcilerimize geçmiş olsun deriz. 

Saygılarımızla. 

TİP. Kadıköy. İlçe Başkanı 

Rifat Benli 


21.2.1968 Niğde - Aksaray 

TİP Meclis Grubu başkanlığına, ANKARA 

Çağımızın mahküm ettiği emek çi halk düşmanlarının, Mecliste bazı temsilcilerimize karşı giriştikleri iğrenç saldırıyı tiksinti ile öğrendik. 
Kutsal mücadelemizi daha da yürekli olarak sürdüreceğimizden zerrece şüphe edilmemelidir. Sizlere yürekten bağlıyız ve kavgamız uğruna her kazaya hazırız. Şahsım ve örgülüm adına geçmiş olsun dilegiyle saygılarımızı arz ederim. 

TİP İlçe Başkanı Faik Gür 


Emekçi halkın tepkisi 


21.2.1968 Perşembe 

TİP Meclis Grup Başkanlığı, TBMM, Ankara 

Mecliste Partimiz milletvekillerine yapılan çirkin saldırı emekçi halkımızı bilinçlendirme yolundaki azmimizi bir kat daha arttırmıştır. 
Saldırganların hesap vereceği gün yakındır. 

Perşembe İlce Başkanı 

Yaşar Yazıcı 

22.21968 Perşembe Aydın 


Yeşilkent, 21.2.1968 
Mehmet Ali Aybar 
Türkiye İşçi Partisi 
Genel Başkanı 
ANKARA 
Elim hadiseye en içten duygularla üzüntülerimizi bildirir, geçmiş olsun derim. 
Erzin vr mma An 
21.2.1968 Ordu 
. Partimiz milletvekillerine Mecliste yapılan çirkin saldırı kapkaç kapitalizmin son debelenmeleridir. 
Bu soygun düzenini kaba kuvvet gösterileriyle yaşatacağını sanan budalalar, hak ettikleri cevabı emekçi Türk halkından mutlaka alacakcaklardır. Verdiğiniz bu kutsal savaşta Yalnız olmadığınızı bu vesile ile bir kez daha bildiririz. 
Türkiye İşçi Partisi Ordu il yönetim kurulu 


Ödemiş, 22.2.1968 
TİP Meclis Grup Başkanlığı ANKARA 
Grubumuza yapılan saldırıyı nefretle ve üzüntü ile karşıladığımızı belirtirken gelecek günlerin bizim olduğuna inandığımızı bildiririz. 
TİP ilçe başkanı 
Mehmet Çavuş, Ödemiş 


Türkiye İşçi Partisi 

Genel Başkanlığına 

ANKARA 

Emekçi halkımızın temsilcilerine saldıranları tarih mahküm edecektir. Saygılarımla. 

Rüknettin Biryol 

NOT : Gazetelerden haberi ancak bugün ekuyabildim. Asabımın son derece bozuk olması daha fazla yazmama manidir. 

Adana, Haruniye 


21.2.1968 İZNİK 

Tarafsızlığını tamamen yitirmiş TRT bize gerçekleri aksettirmediğinden camiamıza kasdedilen o hunhar saldırıyı şimdi gazeteden öğrendik. Sizlere çok büyük geçmiş olsun der, haklı davamızda omuz omuza olduğumuzu arz ederiz. 

Müşküre köyü sosyalistleri adına muhtar Fevzi Kavuk 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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde emekci halkın gerçek temsilcisi Türkiye İşçi Partisi Milletvekillerine uzanan kollar, dış sömürgenle iş birliği etmiş olanların, Türkiye'yi sömürenlerin, yabancı üslerden yana olanların, Atatürk ilkelerine karşı olanları, irtica besleyen sömürücülerin kollarıdır. 

Bu davranış emekçi Türk halkına, bağımsızlığa, emekten yana olanlara karşı faşist ve Anayasa dışı bir davranıştır. Şiddetle protesto ederler. 

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

19 Şubat 1968 gecesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde emekci halkın gerçek temsilcisi Türkiye İşçi Partisi Milletvekillerine karşı sömürüden, yabancı üslerde, emperyalist sömürücülerden ve irticaı besleyenlerden gelen faşistce ve Anayasa dışı davranışları partizan bir tutumla halktan saklamanızı şiddetle protesto eder; sizi Türk emekci halkına saygılı ve dürüst olmaya davet ede-Tiz. 

TBMM, TİP MECLİS GURUBU 

BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

Emekci halkın gerçek temsilcisi, Anayasa ve bağımsızlıktan yana Türkiye İşçi Partisi Milletvekillerine karşı sömürücülerin, yabancı üsten yana olanların, bağımsızlık ve Anayasa düşmanlarının, Atatürk ilkelerine karşı olanların, hilafet artıklarının, irlicaı besleyenleyenlerin kalkan yumrukları Anayasaya, sömürüden kurtuluş çabasındaki emek çi Türk halkına, emekten yana olan lara indirilmiştir. Siz emekci halk temsilcilerine karşı girişilen bu faşist davranışı BMM Başkanlığı katında protesto ettik. Türkiye'nin emekci halk eliyle kurtuluşu için dimdik görev başındayız. Gurubunuza saygılarımızı sunar, yaralı arkadaşlarımıza sağlıklar dileriz. 

ANKARA 

TİP Meclis Grup Başkanlığına 

ANÇARA : 

Emekçi halkın gerçek temsilcisi Anayasa ve bağımsızlıktan yana TİP milletvekillerine karşı sömürücülerin, yabancı üsten yana olanların bağımsızlık ve Anayasa düşmanlarının, Atatürk ilkelerine karşı olanların, hilafet artıklarının, irticaı besleyenlerin, kalkan yumrukları, Anayasa, Sömürüden kurtuluş çabasındaki emekçi Türk halkının, 


emekten yana olanlara, indirilmiştir. 
Siz emekçi halk temsilcilerine 


karşı girişilen bu -faşist davranışı BMM. Başkanlığı katında protesto ettik. Türkiyenin emekçi halk eliyle kurtuluşu için dimdik görev başındayız. Grubunuza saygılarımızı sunar, yaralı arkadaşlarımıza sağlıklar dileriz. 

TİP. Beşiktaş İlçe yönetim Kurulu 


TİP Haberleri 


Emekçi halktan yana kavgada uğradığınız âdi saldırıyı bütün emekçilereyapılmış bir saldırı olarak kabul ediyor, bu kişilerin yarınlarda cezalarını bulacaklarına inanıyor, sizlere toplumcu gençler olarak yürekten geçmiş olsun diyoruz. 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Fikir Klübü Başkanı Zekâi Bakar 

Kırklareli 21.2.1968 Çarşamba 


TİP Meclis Grubu Başkanlığına BMM. Ankara 
Demokratik Türk o Sosyalizminin 


kurulması uğrunda vahşice saldırıya uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun der yöneticilerimizin yanların da ve izlerinde olduğumuzu ihanet 


içindeki omütecavizleri nefretle lanetlediğimizi Oo bildiririz. Saygılarımızlâ. 


TİP. Kırklareli İl Başkanı (Ayata Beğensel 


Konya 21.2.1968 Çarşamba 

TİP. Meclis Grup Başkanlığına ANKARA 

Milletvekilimizin mecliste uğradığı saldırıların tahrikçilerini ve kuvvet kullanarak demokrasiye ihanet edenleri, şiddetle reddederiz. Mecliste verdiğiniz yürekli mücadelenin dahada nasırlarına basıcı olması dileğimizdir. Saygılarımızla. 

Konya İl Başkanı Ali Kurt 


/ 


ŞADAN, 
İstanbul Kadıköy 20.2.1968 Salı 
TİP. Millet Meclisi rup 7 

Başkanlığına Ankara 
BMM. lisinde emekçi halkımızın biricik temsilcileri olan 

grubunuza karşı bazı m 

bilmez fikirden yoksun 

milletvekillerinin yaptığı Sali rıyı nefretle telin ederiz. Fikri kaba kuvvetle yok edebileceğini sanan bu eşkiya özentilerine karşı meclisde kahramanca yaptığınız mücadeleye her bakımdan İstanbul ili olarak iştirak ederiz. İstanbul ili kendilerine verilecek her vazifeyi yapmağa hazırdır. Saldırıda yaralanan o temsilcilerimize geçmiş olsun der, mücadelelerinde başarılar dileriz. 

TİP. İstanbul İl 

Kurulu Başkanı 
Şinasi Kaya 

A A Y NEEE EE EENEN 
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Yönetim 
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21.2.1968 İstanbul 

Kardeşlerime yapılan hunharca tecavüzü şiddetle telin eder, hepinizi kucaklar, gözlerinizden öperim. 
Demokrasinin zaferi sizinledir. Kardeşiniz Moris 


ninni dr ir kkk kk dh kk kl ll EE E G I A 


Haydarpaşa, İstanbul, 22.2.1968 Mehmet Ali Aybar, TİP Genel Başkanı, 


Menfur hadiseyi telin eder, arkadaşlarımıza geç- 


Dostlarınız adına Aziz Aydın. İstanbul Bakırköy 


l] ANKARA 

N 

l] miş olsun deriz. 

` 

p Bahçelievler, Derby sitesi. 
s 


TBMM, 


m mind 


DA S AI S A ğa pl ği ra ya ap yaa gaya yapa g a y r y À 


İstanbul, 20.2.1968 

TİP Büyük Millet Meclisi Gurup Başkanlığına ANKARA 

Emekçinin Büyük Meclisteki sesi kaba kuvvetle susturulmak istenmekte olduğuna bir kez daha şahit olmuş bulunuyoruz. 

Doğruların ergeç muvaffak olacagına inanıyor, tüm emekcilerin sizin le beraber olduğunu bilmenizi istiyoruz. 

Türkiye Turizm İş Sendikası Genel Sekreteri N.Tezel, 


İzmir 21.2.1968 Çarşamba 
| TİP. Meclis Grubu 

ANKARA 

Sayın Başkan, 

Meclis grubumuzu bütün varlığımızla destekliyoruz. Şimdiden bütün örgütümüz, üyelerimiz, demokrasiye inanmış yurttaşlarımız, ilerici işçi ve öğrenci kuruluşları, millet meclisindeki menfur tecavüzü şiddetle protesto etmektedirler. Yönetim kurulu olarak bu ve benzeri zorbalıkların peşini bırakmıyacağız. Saygılarımızla. 

TİP İzmir İl Yönetim Kurulu 


İstanbul, Fen Fakültesi, 21.2.1968 TİP Millet Meclisi Gurubu Başkanlığına 


ANKARA 

Halk düşmanı, ortaçağ kafalı, gözü dönmüş kıravatlı zorbaların, sömürülen ezilen emekçi halkımızın kurtuluş ümidi olan Türkiye İşçi Partisi'ne meclisteki Faşistçe saldırmalarını protesto eder, haklı ve halk için olan uğraşınızda daima yanınızda olduğumuzu belirtir ve geçmiş olsun deriz. 

Site Yurdu öğrencileri 

İsmet Özden, Ahmet Selvi, Mustafa Duman, Hüseyin Duman Cengiz Atayılmaz, 

Atilla Özdemiroğlu Şinasi Umut, Nziar Özkaya, Hamdi Başayvaz, Sey di Akyol, Ali Demir. 


Umraniye, 21.2.1968 

Türkiye İşçi Partisi Meölis Gurubu Başkanlığına ANKARA 

Fakir “Halkımızın biricik umut -ışığına karşı yapılan saldırıyı üzüntü ile telin eder, kutsal davanızda başarılar dilerim. 
Emekçi Kardeşinin Yusuf çıoğlu. 

Ankara, Yıldırım Beyazıt Meydanı 21.2.1968 


Sandık- 
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Sayın Yunus Koçak, İstanbul 


narım. 


İzmir 21.2.1958 Çarşamba 

TİP. Meclis Grubu B$k. lığı Ankara 

Şahsınızda partimize yapılan Anayasa ve Demokrasi dışı saldırıları duyduk. Arkadaşlarımıza yapılan bu saldırıyı nefretle karşılıyoruz. Emperyalist uşakları nraskelerinin düşmesi telaşı içindeler emekçi haikimızın biricik ümidi partimiz sizler-Je beraberdir. 

TİP. Karşıyaka 
Kurulu 

İstanbul Beşiktaş 20.2.1968 

nz 


TİP Genel Merkezine 

ANKARA 

Sömürülen “emekçilerin hak-Tarını kahramanca savunurken "maruz kaldiğınız insanlık dışı tevacüzden dolayı derin üzüntü ve teessürlerimizi bildirir, bu yolda başarıya ulaşacağımıza inanarak bütün kalbimizle si- 


İlçesi Yönetim 


© Mehmet Ali Aybar eliyle 23.2.1968 Konya - Ereğli 

Davalarımız uğruna bir milletvekili iken Türkiye Büyük Millet Metlisinde uğradığınız fiili hakaretten dolayı bir Türk vatandaşı olarak üzüntülerinizi paylaşır, geçmiş olsun derken hürmetlerimi su- 


TİP Milletvekili İsmet Angı, 


Ahmet Kasap Çopur, Kavaf, Ayrancı. 


zinle beraber olduğumuzu teyit eder, sizleri en derin saygılarımiza inanarak bütün kalbimizle sizinle beraber olduğumuzu teyit eder, sizleri en derin saygılarımızla bağrımıza basarız. 

TİP. Aydın İl Yönetim Kurulu Başkanı 

Şükrü Esmer 


Sarıkamış 22.2.1968 Perşembe 

TİP. Genel Başkanı 

ANKARA 

Bizden yana olan vekillerimize karşı yapılmış bu çirkin demokrasiye ve insanlığa aykırı zorba davranışları nefretle protesto eder bu gibi davranışların maksadının ne olduğunu bildiğimizi ve mutlaka hesabının milletçe sorulacağını önemie hatırlatırız. 


TİP © Sarıkamış İlçe İdare 


Emekçi halkın tepkisi 


Adalet Partisi Eskişehir Milletvekili, Ankara Olimpiyatlarda baromuzu temsil edecek bir arkadaşı bulmanın sevinci içindeyiz. Tebrik ederiz. 
Eskişehir Avukatları 


—— ——. 


Kurulu Kurucularından Üye 


Hüseyin Emil 


Partinizin giriştiği hukuk ve demokrasi dışı davranışı şahsınızda şiddetle protesto eder, Türkiye İşçi Partisinin Türk halkından doğma milli bir par- bir yabancıdan komüsyon almadığını belirterek. ne yapılsa ti olduğunu hiçbir üyesinin hiç hak yolunda savaşmaktan yilmayacağımızı haber veririz» 

Turgut Kazan TİP Eskişehir 

İl başkanı 


Sayın Mehmet Ali Aybar Fikrin üstüne kaba kuvvet sü-ANKARA 
Büyük Mecliste  vekillerimize Anayasa dışı tecavüzü duyduk derin üzüntülerimizi bildiririz saygılarımızla 
Durmuş Kihe) 


-= 


Ekinci’nin yeterlik üzerinde konuşması 


{9 dan devam) 


zi de görün muhterem arkadaşlaxm. Siyasi Partiler Kanunu der ki, 


S siyasi partilerin en yüksek karar © Organları, yani genel yönetim ku- 


= qulları, parti meclisleri başka siyasî partiler aleyhine dava ikame et- 
<ek kararını alabilir. 


Yine Siyasi Partiler Kanunu 


© “der ki, hükümet, herhangi bir siya- 


© Sİ partinin faaliyeti hakkında, kamun dışı faaliyetlerini tesbit ederek Anayasa Mahkemesinde dava ikame edebilir. 

Adalet Partisinin neden - buna tevessül etmediğini isbat etmemiz için önergeyi lütfen reddediniz. 


Yine arkadaşlarım, AP'nin bü- 
#ün hayatiyetini ve stratejisini bir Komünizm yaygarası üzerine * “bina o etmek istediğini ve bu sebepten = dolayi dava açmıyacağını ve bu se- 
© bepten dolayı, hem Tütkiye İşçi © Partisini hedef tutarak, ithamlarını “yürüterek seçim sathı mâilinde se- 


5 çimi kazanma yoluna gitmek istedi-" bütün siyasi 


- TİP Haberleri 


ğini ispat etmek için bize konuşma imkânı veriniz. Ve yine arkadaşlarım, bu balonları söndürmek için bize konuşma imkânı verin, yeterlik önergesi reddedin. 


Yine muhterem arkadaşlarım, burada çok istismar edildi; sevdiğim bazı meslekdaşlarımın dahi bizatihi istismarını gördüğüm bir konuyu layıkı ile tahlil edebilmemiz için bize, yeterlik önergesini reddetmek suretiyle konuşma imkânını veriniz. 


Bir arkadaşım dün burada ve çeşitli vesilelerle yapılan konuşmalarda Doğu mitinglerine telmihte bulunarak, sayın İçişleri Bakanı da, sayın Başbakan da, burada Türkiye İşçi Partisinin ve Türkiye İşçi Partililerin kan iü dışı hareketler- 

“de bulunduğünü”ima etmek istedi-Jer. Bunun yalan olduğunu, iftira olduğunu vebu mitingleri Türkiye İşçi Partisinin tertip etmediğini, Doğu'lu vatandaşların, o istisnasız parti mensuplarının 


katılarak, APji il başkanlarının, AP'li Genel Meclis üyelerinin, Bele- 
“diye başkanlarının da katılmak suretiyle düzenlediği mitingler oldu— šunu, Anayasanın vatandaşlara tanıdığı hakları kullanma yolunda yapılan bir faaliyet olduğunu isbat etmemiz için bize konuşma imkânı veriniz, Aksi halde iftiralar cevapsız kalacaktır. Aksi halde, Yüce Mecliste yapılmış olan konuşmalarla, kamu oyunun yanlış yönlerde etkilenmesi ve seçim sathı mailine ajlar yapılarak, bir siyasi partinin seçim şansını menfi yönde etkileme gayretlerinin müessir olmasına vairdiğimiz bu günlerde siyasi şansıta olmuş olacağız. 


Bu itibarla önergeyi reddetmenizi istirham edeceğim. Hepinizi 


saygıyla selâmlarım. (TİP sıralarından alkışlar.) 


Başkan — Yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler.. “Kabul edilmiştir. 
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GENÇLİK ÖRGÜTLERİNİN PAR-TİMİZİ GEÇMİŞ OLSUN ZİYA-RETLERİ 


Son saldırı olayı üzerine Gençlik 


MİTİNG ÇAĞRISI: 


«20 Şubat 1968 günü Yüce Mecliste Türk Demokrasi'sine büyük bir darbe indirilmiştir. Halk temsilcileri hunharca, gad- 
, darca dövülmüşler, fikirler kaba kuvvetle susturulmaya çalışıl- örgütleri (İstanbul Teknik  Üniverpunn PRS 3 e sitesi İn Re e ÇE e 

Demokrasi düşmanlarının sorumsuzca, küstahça sürdürdük- miyeti, Hukukçular Örgütü, İstanleri baskı hareketlerine karşı Anayasa'dan, halktan yana olan- bul ik Üniversitesi Birların da gerçek güçlerini göstermelerinin, insanlık dışı hareket- kayı, EŞE nlieeliesi Talebe iie. bul Üniversitesi (o İktisat lere dur demelerinin zamanı gelmiştir. Bu tüm Türk halkının üs- Fakültesi Talebe Cemiyeti, Fikir tüne düşen en büyük görevdir. Görevini yapmak üzere 24 Şubat Kulü i Federasyonu 
1968 Cumartesi günü saat 13,30'da Tandoğan Meydanından yü- aileni —yeğerasyonu. İstanhı 
rüyüşle başlayıp Kurtuluş Meydanın da yapılacak olan ANAYA- Dişçilik, Fakültesi Talebe Cemiyeti, Türkiye Milli ik Teşkilâtı, İs- 


SA MİTİNG'NE SEN DE KATIL. M Gençlik ş 1 
tanbul Teknik Üniversitesi i Okul Talebe Birliği, İstanbul Üni- 


Tertip Komitesi adına 

Can SAVRAN versitesi an Fakültesi Talebe Cemiyeti, İstanbul Teknik Üniver- 


Biz aşağıda isimleri yazılı Eri meleği bu mitingi destekleriz. 
Orta Doğ ik Üni itesi ÖZ Pie rta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği sitesi kine Fakültesi Talebe Cemiyeti) temsilcileri, örgütleri adına 

Türkiye İşçi Partisini birer buketle 


#“Fikir Kulübleri Federasyonu “İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliği Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu É 

# İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu Talebe Birliği ziyaret ederek olaydan duydukları s İstanbul Yüksek Teknik Okulu Talebe Birliği infiali belirtmişler ve _ Partimize # Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Talebe Cemiyeti «geçmiş olsun» demişlerdir. 
4” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği 


Ayrica Taks huri ž 
£ ODTÜ. Öğrenci Birliği Sosyalist Fikir Kulübü ös e öleli eee 


r ODTÜ. Sosyal Demokrasi Derneği. 


Genel Başkan Mehmet Ali Aybar’ m Yönetim Kurulu toplantısında 


yaptığı konuşmayı bu sayımızda yayımlayacaktık. 
TİP Merkez Yürütme Kurulu 


üyesi ve İstanbul Milletvekili Prof. 
Sadun Aren'in Bütçenin tümü üzerindeki konuşması da bu sayımızda yayınlanacaktı. 

Ancak, Millet Meclisi'nde Milletvekilimize yönetilen saldırı, geniş ye rtutan bu yayınları, gelecek sayımıza erteleme zorunluğunu doğur du. 

TİP haberleri'nin 9. sayısında, bu yazıları bulacaksınız. 


Önceki sayılarda tanıttığımız devrimci basına, Eskişehir'de yayınlanan «Halk'ın Sesi» gazetesi de katılmıştır. Eskişehir il başkanımız Turgut Kazan'ın yönetiminde yayınlanan devrimci gazeteye başarıl yayın hayat dileriz. 


TİP Genel Başkanı Mehmet 
Ali Aybar'ın, 20 yıldır yayınladığı makaleler ve söylevlerini kapsayan, «Bağımsızlık, Sosyalizm ve Demokrasi» adlı kitap, yayınlanmak üzeredir. 

20,— TLĽ’ya satılacak kitaptan sağlanacak bütün gelir, Türkiye İşçi Partisi'ne bağışlanmaktadır. 

TİP Örgütleri aracılığıyla ya- 


pılan siparişlerde, kitap, “Jo 25 
indirimle, 15,— TL.'ya satılacaktır. 


Mithatpaşa Cad. 63/1 Yenişehir — ANKARA: 


na üzerinde «Anayasası sosyalizme 


açık olan bir ülkeye faşimz giremez» yazılı bir çelenk koyân genç kardeşlerimize İstanbul İl Başkanı Şinasi Kaya teşekkür ederek «Sosyalizme açık Anayasamızın gerçekleştirilmesinde mücadele etmiş olan gençlik örgütlerinin Anayasa ve parlementer rejimi savunacakları- na ve Türk sosyalizminin kuruluşunda görev alâcaklarına inancımız tamdır» demiştir. 


Emekçi 
> e. ` . > - 
Te kisi Ayrıca Dergimizin baskıya verildiği sırada Gençlik örgütleri İstanbul ve Ankara'da olayı protesto mi- 


tingleri yapma hazırlığı içinde bulunmaktaydılar. 


Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ` 


ANKARA 


Mecliste fikir münakaşaları yapmaları ve millet yararına çalışmaları gerekenlerden birkaçının kaba kuvvet kahramanı kesilmelerini şiddetle protesto eder, tecavüzlere son verilmesini sağlamamızı saygıyla rica ederim. 


Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 


Konfederasyonu 
Genel Başkanı 


Kemal TÜRKLER 


baş eş 


